
Goede Vrijdag 
15 april  2022 Gereformeerde Kerk te Ommen 

 
Verhalendienst door ds. Hans Bouma en de Commissie Goede Vrijdag 
M.m.v. Condrio 
 
 
 
Stilte 
 
Het kruis en een buideltje zilverlingen worden binnengedragen.  
 
Muziek | ‘O Haupt voll Blut und Wunden’ (J.S. Bach) 
 
Hoe heeft het zover kunnen komen? 
 
Gedicht ‘Blijf bij me’ (Margreet Spoelstra)  
 
Gebed  
 
Lied 575: 1 en 4  

 
Uit de Bijbel | Lucas 22:1-7, 14-23   
 
 
JUDAS – door ds. Hans Bouma 
 
 
Stilte 
 
Lied ‘Via Dolorosa’  
 
Uit de Bijbel | Lucas 23:33-46 ‘Nog vandaag zul je met Mij 
in het paradijs zijn’   
 
Lied 590: 1  
 
Doven Paaskaars (Jan) 
 
Stilte 
 
Wegdragen kaars (Jan) 
 
Muziek | ‘Erbarme dich’ (J.S. Bach) 
 
Luthers avondgebed  
 
Lied 598   
 
In stilte verlaten we de kerk. 

Blijf bij me 
want de dag versmalt 
nog even, en de nacht 
zal het licht verjagen 

 
blijf bij me 

want het donker dreigt 
met eindeloosheid 

 
blijf bij me 

want de nacht vertelt niet 
of de morgen komt 

 
blijf bij me 
als je kunt 

help me het zwart te verdragen 
hou de nacht met me uit 

 
zing me 

liedjes van liefde 
vertel me verhalen van licht 

en 
als je kunt 

dat na de nacht de 
de morgen komt. 

 


