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Gereformeerde Kerk-PKN  Ommen  zondag 24 april 2022 9.30 uur 

 
Tweede zondag van Pasen - Beloken Pasen 

“Als pasgeboren kinderen” (quasi modo geniti) 
 

Thema: Pasen met een worm in de juttepeer 
 

Liturgische kleur: Wit 
 
    

Voorganger: Ds. Han Wilmink 
Organist: Dhr. Frans Dijkstra                                                                             Lector:  mw. Ria Boschman 

 
 
Lied voor de dienst:  Prayer for the Ukraine  tekst en muziek: Valentin Silvestrov door het  Helsinki Chamber Choir 
https://youtu.be/6npMe0pYGTU      
 
 
Welkom en aansteken van de Paaskaars 
 
Aanvangslied (staande) : Lied 637 O vlam van Pasen steek ons aan 
tekst: André Troost, melodie: Henri Abraham César Malan? - ‘Daar juicht een toon, daar klinkt een stem’ 

 
 1. O vlam van Pasen, steek ons aan, 
  de Heer is waarlijk opgestaan! 
  De Zoon, voor wie het duister zwicht, 
  de Zoon is als de zon, zo licht! 
 
 2. De Vader laat niet in het graf 
  zijn kind dat zoveel vreugde gaf, 
  Hij tilt het uit de kille grond – 
  het loopt als vuur de wereld rond. 

 3. De oude nacht voorgoed gedood, 
  de toekomst kleurt de morgen rood; 
  ziehier hoe God vergevend is 
  en hoe zijn liefde levend is. 
 
 4. Ziehier het licht van lange duur, 
  ziehier de Zoon, de zon, het vuur; 
  o vlam van Pasen, steek ons aan – 
  de Heer is waarlijk opgestaan!

 
Bemoediging en Groet 
 
Gebed om ontferming direct na de woorden “zo zoeken wij naar licht, Uw Licht” gevolgd door: 
Zingen: Lied 1005: 1, 2, 4 en 5  Zoekend naar licht hier in het duister 
tekst: Bernadette Farrell - ‘Longing for light, we wait in darkness’, vertaling: Elly Zuiderveld - Nieman, melodie: Bernadette Farrell - Christ be our Light 

 
 
 1. Zoekend naar licht hier in het duister, 
  zoeken wij U, waarheid en kracht. 
  Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
  schijn in de donkere nacht. 
  Refrein: 
  Christus, ons licht, 
  schijn door ons heen, schijn door het duister. 
  Christus, ons licht, 
  schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
 2.  Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen, 
  zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
  Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
   zo wordt uw stem gehoord. 
   Refrein  

 
 
 4.  Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 
  zoekend naar warmte zijn velen koud. 
  Maak ons een huis van levende stenen, 
  schuilplaats voor U gebouwd. 
  Refrein  
 
 5.  Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
  voor zoveel leed, zoveel gemis. 
  Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
  totdat uw rijk hier is. 
  Refrein 

 
 

https://youtu.be/6npMe0pYGTU
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Gebed om de Geest 
 
Zingen: Lied 216 Dit is een morgen als ooit de eerste 
tekst: Eleanor Farjeon - ‘Morning has broken’, vertaling: Andries Govaart, melodie: Keltische volksmelodie - BUNESSAN 

 
 1. Dit is een morgen als ooit de eerste, 
  zingende vogels geven hem door. 
  Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
  beide ontspringen nieuw aan het woord. 
 
 2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
  vochtige gaarde, geurig als toen. 
  Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
  al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 

 3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
  licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
  Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
  dank opgetogen Gods nieuwe dag.

De Bijbel gaat open: Evangelielezingen: Matteüs 28: 2b, Johannes 20: 25 – 29  (NBV 21) 
 
 Matteüs 28: 2 
 Een engel van de HEER daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. 
 
 Johannes 20: 24 - 29  
 Een van de twaalf, Tomas, was er niet bij toen Jezus kwam. 
 Toen de andere leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben de Heer gezien!’ zei hij: ‘Alleen als ik de wonden van de 
 spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het 
 geloven’. 
 Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren op slot zaten, 
 kwam Jezus in hun midden staan. ‘Vrede zij met jullie!’ zei Hij, en daarna richtte Hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers 
 hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof’. 
 Tomas antwoordde; ‘Mijn Heer, mijn God!’. Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. 
 Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven’. 
 
Zingen lied 636:  Liefde is licht, opnieuw geboren 
 
1.Liefde is licht, opnieuw geboren, 
wakker uit nacht en eenzaamheid; 
liefde wil strelen, niet verstoren 
hunkering naar geborgenheid. 
Liefde heeft handen, ogen, oren 
zo open als de dageraad: 
liefde heeft nooit de hoop verloren 
liefde leeft langer dan de haat. 
 
2.Liefde is licht, laat zich niet vangen, 
komt door gesloten deuren heen, 
biedt aan de woede beide wangen, 
breekt harten harder dan een steen. 

Liefde kan legers overwinnen, 
springt hoger dan de hoogste muur, 
blust, door de vijand te beminnen, 
haarden van hoog oplaaiend vuur. 
 
3.Liefde is licht, uit Hem geboren 
die zelf de bron van liefde is; 
Hij heeft zijn kind aan ons verloren, 
Pasen schrijft zijn geschiedenis. 
Laat dan uw ziel in zonlicht dopen; 
weg boze dromen – wees gerust! 
Boven mij gaat de hemel open: 
Gods liefde die ons wakker kust. 

 
Uitleg en verkondiging 
 
Gedicht Annie M.G. Schmidt 
 

Er zit een wurm in onze juttepeer,  
dat weten we nu zo zoetjesaan wel zeker.  
Het ligt misschien, wie weet, wel aan de kweker  
of aan de groenteman, of aan het weer.  
 
De ene mens denkt aldoor vol verdriet: 

hoe komt die wurm erin. Hij wil het weten.  
De and‘re mens wil nooit meer peren eten,  
maar dat is overdreven, vindt u niet?  
 
Dan is er altijd nog wel een man,  
zo één, die denkt de wurm er uit te krijgen  
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door bovenmatig met zijn vuist te dreigen,  
maar nebbisj, zeg, daar schrikt die wurm niet van.  
 
Er zijn er ook, die houden zo van fruit,  
dat zij de peer met wurm en al verslinden,  
en zeggen dat ze ‘t overheerlijk vinden,  

maar in het donker spugen ze hem uit.  
 
En daar in dat cafeetje zit er één,  
die zegt: het is geen peer. Het is een appel. 
Ik zeg maar zo, wat maak je je te sappel,  
alla, ‘n wurm. Ik eet er maar omheen.

 
Zingen: Lied 982 In de bloembol is de krokus 
tekst en melodie: Nathalie Allyn Wakeley Sleeth - ‘In the bulb there is a flower’- Hymn of Promise, vertaling: Andries Govaart, 
© Hope Publishing Company/Smallstonemediasongs.com 

 
 1. In de bloembol is de krokus, 
  in de pit de appelboom, 
  in de pop huist een belofte: 
  vlinders fladderen straks rond. 
  In de koude van de winter 
  groeit de lente ondergronds, 
  nog verborgen tot het uitkomt, 
  God ziet naar de schepping om. 
 

 2. Elke stilte kent zijn zingen, 
  zoekt een woord en melodie, 
  ieder duister wacht een morgen 
  in dat licht is alles nieuw. 
  Het verleden bergt de toekomst, 
  wat die brengt, je weet het niet, 
  nog verborgen tot het uitkomt, 
  God alleen herschept en ziet. 

         3. In ons einde is de aanvang, 
          in de tijd oneindigheid, 
          in de twijfel ligt geloven, 
          in ons leven eeuwigheid, 
          in de dood het nieuwe leven, 
          overwonnen alle strijd, 
          nog verborgen tot het uitkomt, 
          God alleen herkent die tijd. 
 
Dankgebed, voorbeden en gezongen Onze Vader: Lied 1006 Onze Vader in de hemel 
tekst: Gerard van Midden, bij Matteüs 6: 9 - 13, melodie: Gerard van Amstel 
 
 Onze Vader in de hemel, 
 U staat zorgzaam om ons heen. 
 Geef dat alle mensen weten: 
 zoals U is er maar één. 
 Doe ons telkens weer geloven 
 in een wereld zonder pijn, 
 in uw rijk dat eens zal komen 
 en dat soms te zien kan zijn. 
 Help ons samen goed te leven 
 en te doen wat U graag wilt. 
 Geef ons elke dag te eten 
 tot de honger is gestild. 
 En vergeef ons wat we fout doen, 

 net als wij niet blijven staan 
 bij de fouten van een ander, 
 maar weer samen verder gaan. 
 Help ons om te zien wat goed is 
 en wat slecht is, boos of naar. 
 Geef dat wij het juiste kiezen, 
 dat we goed zijn voor elkaar. 
 Onze Vader, wij geloven, 
 dat U onze wereld leidt. 
 Met uw licht helpt U ons verder. 
 Hier en nu en straks. Altijd. 
 Amen. Amen.

 
Informatie over de collecten na de dienst? 
 
Zingen:  Lied 642: 1, 2, 8 Ik zeg het allen, dat Hij leeft 
tekst: Novalis - ‘Ich sag es jedem, dass er lebt‘, vertaling: Ad den Besten, melodie: Johann Crüger - ‚Nun danket all und bringet Ehr‘ 

 
 1. 
 Ik zeg het allen, dat Hij leeft, 
 dat Hij is opgestaan, 
 dat met zijn Geest Hij ons omgeeft 
 waar wij ook staan of gaan. 

 2. 
 Ik zeg het allen, en de mond 
 van allen zegt het voort, 
 tot over ’t ganse wereldrond 
 de nieuwe morgen gloort. 

 8. 
 ’t Is feest, omdat Hij bij ons is, 
 de Heer die eeuwig leeft 
 en die in zijn verrijzenis 
 alles herschapen heeft.

 
Uitzending en zegen 


