
Liturgie voor zondag 1 mei, 9.30 uur GK 
 

Zingen: Psalm 118: 1 en 8   
1  

Laat ieder 's HEREN goedheid prijzen,  

zijn liefde duurt in eeuwigheid.  

Laat, Israël, uw lofzang rijzen:  

Zijn liefde duurt in eeuwigheid.  

Dit zij het lied der priesterkoren:  

Zijn liefde duurt in eeuwigheid.  

Gij, die den HEER vreest, laat het horen:  

Zijn liefde duurt in eeuwigheid.  

  

8  

De steen, dien door de tempelbouwers  

verachtlijk was een plaats ontzegd,  

werd tot verbazing der beschouwers  

ten hoeksteen door God zelf gelegd.  

Dit werk is door Gods alvermogen,  

door 's HEREN hand alleen geschied.  

Het is een wonder in onz' ogen.  

Wij zien het, maar doorgronden 't niet.  

  

Stil gebed – bemoediging en groet  

  

Gebed voor de nood van de wereld  

  

Glorialied:  gezang 21: 1, 3, 7  
1  

Alles wat adem heeft love de Here,  

zinge de lof van Isrels God!  

Zolang ik hier in het licht mag verkeren,  

roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.  

Die lijf en ziel geschapen heeft  

worde geloofd door al wat leeft.  

Halleluja! Halleluja!  

  

3  

Welgelukzalig is ieder te noemen,  

die Jakobs God als helper heeft!  

Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen,  

die dag aan dag met Christus leeft?  

Wie met de Heer te rade gaat,  

die staat Hij bij met raad en daad.  

Halleluja! Halleluja!  

  

7  

Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen  

Hem die zo grote dingen doet.  

Alles wat adem heeft, roepe nu amen,  



zinge nu blijde: God is goed!  

Love dan ieder die Hem vreest  

Vader en Zoon en Heilge Geest!  

Halleluja! Halleluja!  

  

Gebed om Gods Geest  
  
Lezen: Lucas 24: 33 – 48 door Janneke Lucas  
33 Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen 

aantroffen, 34  die tegen hen zeiden: ‘De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en Hij is aan 

Simon verschenen!’ 35 De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe Hij 

zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood.  

36  Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: 

‘Vrede zij met jullie.’ 37  Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een geest te 

zien. 38 Maar Hij zei tegen hen: ‘Waarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi 

aan twijfel? 39 Kijk naar mijn handen en voeten, Ik ben het zelf! Raak Me aan en kijk goed, 

want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat Ik heb.’ 40 Daarna toonde 

Hij hun zijn handen en zijn voeten. 41  Omdat ze het van vreugde nog niet konden geloven en 

stomverbaasd waren, vroeg Hij hun: ‘Hebben jullie hier iets te eten?’ 42 Ze gaven Hem een 

stuk geroosterde vis. 43 Hij nam het aan en at het voor hun ogen op. 44    Hij zei tegen hen: 

‘Toen Ik nog bij jullie was, heb Ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij 

de Profeten en in de Psalmen over Mij geschreven staat in vervulling moest gaan.’ 45 Daarop 

maakte Hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften. 46  Hij zei tegen 

hen: ‘Er staat geschreven dat de messias zal lijden en sterven, maar dat Hij op de derde dag 

zal opstaan uit de dood, 47-48  en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot 

inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis 

afleggen, te beginnen in Jeruzalem.   

  

Zingen: Lied 993: 1, 2, 3  
1. Samen op de aarde,   
dat beloofde land,   
God zal ons bewaren,   

want Hij houdt in stand  
  

2. wat Hij heeft geschapen  

met zijn hand, zijn woord.  

Hij zal niet verlaten  
wat Hem toebehoort.  
  
3. ’t Westen en het Oosten,  
voor- en nageslacht,  

om zijn naam te troosten  
zijn zij aangebracht  

  
Overdenking  
afsluiten met het Onze Vader in het Oekraïens 

https://www.youtube.com/watch?v=5bKEXa5i9_o 
 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=5bKEXa5i9_o


De Zandtovenaar: Onze Vader voor Oekraïne 

De Zandtovenaar maakte deze zandschilderingen op het Onze Vader (Otce Nas) in het  

Oudkerkslavisch, een voorloper van de hedendaagse Oekraïense taal. Voel en bid mee  

met het leed van de getroffenen in Oekraïne. Steun de hulpverlening via Kerk in Actie.  

Kom samen in actie voor Oekraïne. kerkinactie.nl/oekraine #oekraine #OnzeVader #OtceNas # ... 

www.youtube.com 

 

Stilte 

   

Zingen: Lied 992: 4, 5, 6, 7  
4. Om zijn naam te prijzen  

gaf Hij zon en maan,  

wijzen en onwijzen  
gunt Hij één bestaan  
  

5. Israël, Egypte,  
stem en tegenstem,  
hoogtepunt en diepte –  
alles zegent Hem,  

  
6. want Hij zal verzoenen  

wat vijandig is,  
nieuwe namen noemen,  
voor een oud gemis.  

  

7. Kerk en wereld samen,  

vasteland en zee,  
worden ja en amen,  

ja uit ja en nee.  

 

Gebed   
  

Mededelingen, kinderen van de oppas  
  
Slotlied: lied 863: 1, 5, 6  
Nu laat ons God de Here 

dankzeggen en Hem eren, 

want goed zijn alle dingen 

die wij van Hem ontvingen.  
  
Wij bidden U, Algoede: 

wil altijd ons behoeden; 

de kleinen en de groten, 

houd ze in uw hart besloten.  
  
Bewaar ons in uw waarheid, 

geef ons op aarde vrijheid, 

met alle mensen samen 

uw rijk, Heer, te beamen.  
  



Zegen – gezongen Amen  
  
Zingen: Lied 708: 1, 6  Wilhelmus van Nassouwe  
 


