
Pinksterdienst - dopelingenzondag 
5 juni 2022, Gereformeerde Kerk te Ommen 

Voorganger: ds. Hans Baart 
Organist: dhr. Frans Dijkstra 
m.m.v. Marijke van Harten (fluit) en Matthijs Boesenkool (gitaar)  
en een zanggroep van gemeenteleden 
Lector: dhr. Freddy Jansen 
Kindernevendienst: Alieke en Marieke 
 

9u.25 *Lied ‘Heer, ik hoor van rijke zegen’ 1 en 3 (ELB 147; Joh. de Heer) 
1. Heer, ik hoor van rijke zegen 
die Gij uitstort keer op keer, 
laat ook van die milde regen, 
dropp’len vallen op mij neer. 
Ook op mij, ook op mij, 
dropp’len vallen ook op mij. 

3. Heilige Geest, wil niet voorbij gaan: 
Gij geeft blinden de ogen weer! 
Wil, o wil nu bij mij stilstaan. 
Werk in mij met kracht, o Heer! 
Ook in mij, ook in mij, 
werk ook door uw kracht in mij! 

 
INTREDE 

Welkom door de lector  
Handdruk aan de voorganger 
*Psalm 87, nieuwe psalmvertaling  
Bemoediging en groet 

 *Kinderlied 683: 1 en 4  
 Verootmoedigingsgebed  
 *Lied 695  

De Tien Woorden als Geloofsbelijdenis  
 
DIENST VAN DE SCHRIFT 
 Lezing | Handelingen 2:1-13 (NBV21) 
 *Lied 678: 1.2.3.4  
 Overdenking | ‘Een andere taal spreken’ 
 Luisterlied ‘Geest van hierboven’ 
 
DOOPGEDACHTENIS 

Een paar woorden 
Foto’s 

 *Lied 686  
 
DIENST VAN DE TOEWIJDING 

Gebeden: dankgebed – voorbeden  
Bij de voorbeden klinkt na elke intentie: 
*Lied 681 ‘Veni sancte spiritus’ 
Stil gebed 
*Lied 681  
gezamenlijk Onzevader 
Aandacht voor de collecten 

 
WEGZENDING EN ZEGEN 

*Slotlied 700 
 Zegen (staande) 
 

Psalm 87 
1. Op hoge heuvels met een rijk verleden, 
gewijde bergen, heilig voor de HEER, 
ligt Sion – van haar poorten houdt Hij meer 
dan van de pracht en praal van Jakobs 
steden. 

 
2. Rahab heeft Hij nooit uit het oog verloren; 
ook Filistea, Tyrus, Babylon 
en Nubië, elk volk onder de zon 
is hier in Sion, stad van God, geboren. 

 
3. De hele wereld zal van Sion horen. 
De Allerhoogste houdt haar zelf in stand. 
De HEER schrijft bij elk volk met eigen hand: 
‘Ook jij bent hier, in deze stad, geboren.’ 

 
4. ‘Gods wereldwijde werk is hier 
begonnen,’ 
zo zingen alle volken in refrein. 
Ze dansen van geluk, van groot tot klein: 
‘In jou, mijn stad, ontspringen al mijn 
bronnen.’ 

 


