
Taizéviering op zondag 30 oktober 2022 om 19.00 uur in de Kern te Ommen 

Thema : Dragers van eenheid 

Pianist : Frans Dijkstra 

Dwarsfluit : Marijke van Harten 

Basgitaar       : Tjitte Dijkstra  

 

 

Voor de dienst klinkt er muziek uit Taizé via een c.d. 

 

 

Woord van welkom door de ouderling van dienst  

 

Lied Taizé ‘Iedere nacht’ (5x) 

 

 
Iedere  nacht verlang ik naar u, O God, 

ik hunker naar u met heel mijn ziel. 

Iedere nacht verlang ik naar u, O God,  

ik hunker naar u met heel mijn ziel. 

 

 

Stil gebed – Onze hulp – Groet  

 

Lied 568A uit het NLB Ubi caritas 5x 

 

Inleidende woorden n.a.v jaarthema Dragers van eenheid worden  

 

Lied 681 uit het NLB (Kom tot ons o heil’ge Geest) 5x 

 



Voorlezen deel van de brief van broeder Alois van begin dit jaar  
 

Lied 103E (Bless the Lord my soul) 5x 

 

Bijbellezing Lucas 19: 1-10  

 
1 Jezus ging Jericho in en trok door de stad. 2 Er was daar een man die Zacheüs heette. Deze 

Zacheüs was hoofdtollenaar, en hij was erg rijk. 3 Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen 

wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein 

van stuk. 4 Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien 

wanneer Hij voorbijkwam. 5 Toen Jezus daarlangs kwam, keek Hij naar boven en zei: 

‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet Ik in uw huis verblijven.’ 6 Zacheüs 

kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. 7 Allen die dit zagen, 

zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak 

te vinden voor de nacht.’ 8 Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: ‘Luister, Heer, 

de helft van mijn bezittingen zal ik aan de armen geven, en als ik iemand iets heb afgeperst, 

zal ik het viervoudig vergoeden.’ 9 Jezus antwoordde: ‘Vandaag is dit huis redding ten deel 

gevallen, want ook deze man is een zoon van Abraham. 10  De Mensenzoon is gekomen om te 

zoeken en te redden wat verloren was.’ 

 

Moment van stilte en bezinning  

 

 

Gedachte van de dag (Frére Roger van Taizé) : 

 

God begrijpt onze woorden en ook ons zwijgen. Het gebed is zo dikwijls stilte 

 

Tijdens het tonen van  ‘El Senyor’ is er gelegenheid om op een briefje te schrijven 

waarvoor men voorbede wil doen. 

 

In de Heer vind ik heel mijn sterkte, 

in mijn God de vreugdezang. 

Gij die mijn bevrijding bewerkt, 

op U vertrouw ik en ken geen angst, 

op U vertrouw ik en ken geen angst. 

 

 

Verwoording van de voorbeden 

 

Aansteken van de  kaarsjes door wie dat wil   

 

Tijdens het aansteken van de kaarsjes zingen we Lied 598 uit het NLB (Als alles duister 

is). 

 

 

Slotwoord  



 

Lied 16B uit het NLB  

 

 

Zegenbede 

 

De Heer zij voor ons om ons de juiste weg te wijzen. 

De Heer zij achter ons om ons te bewaren voor de listen van de boze. 

De Heer zij naast ons om ons in de armen te sluiten, 

om ons te beschermen tegen gevaar. 

De Heer zij onder ons om ons op te vangen  

wanneer wij verdriet hebben. 

De Heer omgeve ons als een beschermende muur, 

wanneer anderen over ons heen vallen. 

De Heer zij boven ons om ons te zegenen. 

Zo zegene ons de almachtige God 

vandaag, morgen en in der eeuwigheid.  

Amen 

 

Bij het verlaten van de ruimte klinkt ‘Laudate Omnes Gentes’  

 

 

Bij de uitgang is er een collecte  

 

 

In de Ontmoetingsruimte is er wijn en druivensap 


