
Liturgie 25 december in de Hervormde kerk te Ommen (1e Kerstdag) 

 

-Voor de dienst zingen wij: 

 

 -Op toonhoogte 62: 1 en 4 “Blaas de bazuin” (Joy to the World) 

 

 1) Blaas de bazuin en sla de trom 

 Geboren is Gods kind 

 Laat alle klokken luiden gaan 

 Komt zingend rond de kribbe staan 

 Zijn koninkrijk begint, zijn koninkrijk begint 

 Hosanna, hosanna, zijn rijk begint! 

 

 4) Blaas de bazuin en sla de trom 

 En roept Victoria! 

 Geen leven is nu zonder zin 

 Gegeven is een nieuw begin 

 O zing: Halleluja, O zing: Halleluja 

 Hosanna, Hosanna, Halleluja 

 

 -Lied 487: 1 en 2 –“Eer zij God in onze dagen” 

 

 -JdH 488 “Er is een kindeke geboren op aard 

 

 -Lied 483: 1 en 3 “Stille Nacht” 

 

 -Lied 486: 1 en 4 “Midden in de winternacht” 

 

-Mededelingen 

 

-Lied 477: 1, 2 en 3  “Komt allen tezamen” 

 

-Onze Hulp en Groet 

 

-Lied 482: 1 en 3  “Er is uit ’s wereld duistere wolken” 

 

-Enkele woorden bij Kerstfeest 2022 

 

-Lied 478: 1 en 4  “Komt verwondert u hier mensen” 

 

-Gebed 

 

-KND 

 

-Bijbellezing:  Matteüs 1: 1-6 en 16-25 

 

 

 

 

 



-Projectlied Melodie LB 469 –Ik ben een engel van de Heer- 

 

Ik zing van licht dat God ons geeft: 

het levenslicht voor al wat leeft. 

Wie draagt dat licht, wie brengt het voort? 

Wie geeft het aan de mensen door? 

 

zondag 1 –Batseba- 

Een buurvrouw in de koningsstad 

heeft moeite en verdriet gehad. 

Zij wordt de moeder van een zoon 

die voorbestemd is voor de troon. 

 

zondag 2 –Ruth- 

Vandaag zegt Ruht: “Ik blijf bij jou, 

waar jij ook gaat, ik blijf je trouw.” 

Zo spreekt de hemel met haar stem 

en wordt het feest in Betlehem. 

 

zondag 3 –Rachab- 

Een vrouw die mensen schuilen laat 

waardoor Gods toekomst verder gaat. 

Haar moed loopt als een rode draad 

door het verhaal van goed en kwaad. 

 

zondag 4 –Tamar- 

De stam van Juda bleef bestaan, 

want Tamar is niet weggegaan. 

Als hoopvolle en sterke vrouw 

bleef zij geloven in Gods trouw. 

 

Kerst –Maria- 

Een jonge vrouw uit Nazaret 

wordt door de hemel opgemerkt. 

Maria krijgt een koningskind 

omdat Gods nieuwe tijd begint. 

 

Ik zing van licht dat God ons geeft: 

het levenslicht voor al wat leeft. 

Wie draagt dat licht, wie brengt het voort? 

Wie geeft het aan de mensen door? 

 

-Preek 

 

-Luisterlied – Sela “Maria had je door” 

https://www.youtube.com/watch?v=d6dvoYpqgQ0 

 

-Lied 481: 1 en 3  “Hoor de engelen zingen de eer 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d6dvoYpqgQ0


-KND  

link: https://youtu.be/4ULBjUPhYoI  

 

-Gebeden 

 

-Collecte 

 

-Slotlied: 484   “Go tell it on the mountain” 

 

-Zegen 

 

-Ere zij God  

 

https://youtu.be/4ULBjUPhYoI

