
Liturgie 8 januari 2023 Gereformeerde kerk Ommen om 9.30 uur 

Woord van welkom en afkondigingen door lector Freddy Jansen 

Lied 216 Dit is een morgen als ooit de eerste 

Stil gebed – Onze hulp – Groet  

 

Inleidend woord 

 

Orde van dienst bij de doop 

 Presentatie 

 

 Daarna zingen we het refrein van  ELB 471: Weet je dat de Vader je kent? 

Weet je dat de Vader je kent, 

Weet je dat je van waarde bent, 

Weet je dat je een parel bent, 

Een parel in Gods hand, 

Een parel in Gods hand. 

 

Doopgebed  

Doopvragen aan de ouders  

Liefde doet ons mensen leven. (melodie lied 769) 

 

Liefde doet ons mensen leven, geeft ons grond om te bestaan. 

Liefde moeten mensen geven als zij door het leven gaan. 

Kind jij mag van liefde leven als de grond van je bestaan. 

 

Hoop houdt onze wereld open naar een nieuwe horizon, 

Geeft ons oog voor Gods belofte die zijn werk aan ons begon. 

Kind, ook jij mag voortaan hopen, putten uit de levensbron. 

 

Woord van recht en woord van vrede maakt ons mensen reisgenoot. 

God reist altijd met ons mede, sterkt en steunt ons, geeft ons troost. 

Kind, wil samen met ons reizen, mens met ons en feestgenoot! 

 



Doop en handoplegging 

Ontsteken van de doopkaars door de ouderling van dienst 

Overhandiging kleurbijbel, doopkaart, doopboekje en de kinderbijbel.  

Daarna wordt de naam van Thijs in het doopboek geschreven. 

Opwekking 518 ‘Heer, U bent altijd bij mij’ 

Gebed bij de opening van het woord 

Schriftlezing: Lucas 2: 40-52 door lector Freddy Jansen 

40. Het kind groeide op, werd sterk en was vervuld van wijsheid; Gods genade rustte op Hem. 

41. Zijn ouders gingen jaarlijks voor het pesachfeest naar Jeruzalem. 42Toen Hij twaalf jaar 

was, maakten ze weer hun gebruikelijke pelgrimstocht. 43Na afloop van het feest vertrokken 

ze naar huis, maar Jezus bleef in Jeruzalem achter zonder dat zijn ouders het wisten. 44In de 

veronderstelling dat Hij zich bij het reisgezelschap bevond, reisden ze een hele dag voordat ze 

Hem overal onder hun verwanten en bekenden begonnen te zoeken. 45Toen ze Hem niet 

vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem om Hem daar te zoeken. 46Na drie dagen vonden ze 

Hem in de tempel, waar Hij tussen de leraren zat, terwijl Hij naar hen luisterde en hun vragen 

stelde. 47Allen die Hem hoorden stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden. 48Toen 

zijn ouders Hem zagen, waren ze ontzet, en zijn moeder zei tegen Hem: ‘Kind, wat heb Je ons 

aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in het hart naar Je gezocht.’ 49Maar Hij zei tegen 

hen: ‘Waarom hebt u naar Me gezocht? Wist u niet dat Ik in het huis van mijn Vader moest 

zijn?’ 50Maar ze begrepen niet wat Hij tegen hen zei. 51Hij reisde met hen terug naar Nazaret 

en was hun gehoorzaam. Zijn moeder bewaarde alles wat er met Hem gebeurd was in haar 

hart. 52 Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de 

gunst bij God en de mensen. 

 

Lied 886 Abba Vader 

Verkondiging 

Gedicht ‘Voetstappen’  

Eventuele afkondigingen ( Bij afkondiging van overlijden zingen we lied 731: 2) 

Gebeden 

Aandacht voor de collecte 

Lied 416 

Zegen met gezongen ‘Amen’  


