
Liturgie zondag 9 juli Hervormde kerk Ommen 

Mededelingen 

975: 1 en 2 

Stil gebed 

Votum en groet 

906: 1 en 2 

Gebed van toenadering en ontferming 

906:  7 en 8 

Leefregel: 310 samen zingen 

Gebed voor de opening van het Woord 

KND: voor vertrek naar de nevendienst samen zingen: “Wij gaan voor even uit elkaar”. 

Schriftlezing:  Mat. 11: -25-30 

86: 1 

Verkondiging 

825: 4 en 5 

Dankzegging en voorbeden 

Inzameling van de gaven 

838: 1 t/m 4 

Heenzenden en zegen 

Amen 

 

Voor de beamer: “Wij gaan voor even uit elkaar” 

1. Wij gaan voor even uit elkaar,  

en delen nu het licht.  

Dat licht vertelt ons iets van God,  

op hem zijn wij gericht.  

 

2. Wij geven Gods verhalen door:  

en wie zich openstelt  

ervaart misschien een beetje licht  

door wat er wordt verteld.  

 

3. Straks zoeken wij elkaar weer op  

en elk heeft zijn verhaal. 

Het licht verbindt ons met elkaar:  

het is voor allemaal. 


