
 

Overstapdienst 16 juli 

 

 

-Lied 48: 1 en 3 “De Heer is groot” 

 

-Onze Hulp 

 

-Lied 216     “Dit is een morgen” 

 

-Gebed 

 

-Liesd 218  “Dank U voor” 

 

(Tijdens naspel van dit lied gaan de kinderen naar de KND 

Er is geen gesprek met de kinderen, kaars wordt direct aangestoken en kinderen gaan gelijk 

naar KND) 

 

-Bijbellezing: Mat. 13: 1-23 

 

-Lied 764   “Een zaaier ging uit” 

 

-Preek 

 

-Lied 765   “Gij hebt met brede gebaren” 

 

-Afscheid/overstap KND   (door leiding) 

 

(foto’s van kinderen met hun lievelingskleur worden naar beamteam toegestuurd, 

Wij zingen met beamer lied over allemaal kleuren/stuurt KND toe-tijdens zingen van dit lied 

komen de ouders bij/achter hun kinderen staan 

Verhaal dominee – ouders doen stapje terug) 

 

-Overstaplied  (Melodie Lied 801) 

 

1. In een land van speelgoedbeesten  

was je klein, en werd je groot.  

Waterpokken, kinderfeesten  

meester, juf en klasgenoot.  

 

2. In een land van licht en donker  

opent zich een weg voor jou.  

Zal er zon zijn en soms wolken,  

en een ander schoolgebouw.  

 

3. In het land van nu en later  

doen wij nu een stapje terug.  

Maar we zijn er wel,  

ook morgen als een steuntje in de rug.  

 



4. Naar een land van toekomstdromen  

reizen wij, elkaar nabij.  

Onderweg, in licht en donker,  

draagt Gods zegen jou en mij 

 

-PaKaN!  

 

-Gebeden 

 

-Lied 423  “Nu wij uiteengaan” 

 

-Zegen 

 

 

 

 

 

 

 

 


