
Liturgie zondag 5 november Hervormde kerk te Ommen 

 

Lied voor de dienst: NLB 424:1,2 – Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen 

 

Welkom en mededelingen 

 

Aanvangslied: De nieuwe psalmberijming 2:1,2 – Wat willen al die wereldleiders toch? 

 

Bemoediging, groet 

Klein Gloria  

 

Flamelied Dit is mijn hand - https://www.youtube.com/watch?v=m4RXYGA8wPo  

 

Geloofsbelijdenis: NLB 342 – In God de Vader op zijn troon (op de melodie van Psalm 134) 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezing: Mattheus 12:9-21 

Zingen: EvLB 109:1,3 – Al wie dolend in het donker 

 

Verkondiging 

 

Zingen: Eén naam is onze hope (melodie NLB 968) 

 

1 Eén naam is onze hope, 

één grond heeft Christus’ Kerk, 

zij rust in éénen doope, 

en is zijn scheppingswerk. 

Om haar als bruid te werven, 

kwam Hij ten hemel af, 

Hij was ’t, die door zijn sterven 

aan haar het leven gaf. 

 

2 Vergaard uit alle streken 

in heel de wereld één, 

werd dit haar zalig teeken, 

dat allen is gemeen. 

Eén bede vouwt de handen, 

één zegen breekt het brood, 

één vuurbaak staat te branden 

in ’t duister van den dood. 



 

Kinderen komen terug 

 

Viering Heilig Avondmaal 

 

Lezing van het formulier 

 

Gebed en Onze vader  

 

Viering 

 

Lezen: Mattheus 12:18-21 

 

Zingen: NLB 864:1,2,3 – Laat ons de Heer lofzingen 

 

Collecten (?) 

 

Dank- en voorbeden 

 

Slotlied: NLB 435:1,4 – Hef op uw hoofden, poorten wijd 

 

Zegen 

Lied na de zegen: NLB 425 – Vervuld van uw zegen 

 


