
Liturgie zondag 12 november in de Hervormde kerk te Ommen 

Kerk en schooldienst 

 

-Mededelingen 

-Lied 8b  "Zie de zon zie de maan" 

-Introductie van het thema door filmpje van groep 7 en 8 van de Kardoen 

-Gedicht ``Ik zie, ik zie …." 

 

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. 

Dat denk ik bij Renaat. 

Ik zie hoe zij een vogel redt. 

Een echte heldendaad. 

 

Ik hoor, ik hoor wat jij niet hoort. 

Dat denk ik bij Jadaal. 

Ik hoor hoe hij zijn broertje troost 

Met echte heldentaal. 

 

Ik voel, ik voel wat jij niet voelt. 

Dat denk ik bij Gajoed. 

Als hij een spin naar buiten zet. 

Dat vraagt om heldenmoed! 

 

Ik merk, ik merk wat jij niet merkt. 

Dat denk ik bij Nicol. 

Zij heeft een pester weggejaagd. 

Een echte heldenrol! 

 

Ik zie het bijna elke dag. 

Dat wie of wat je bent, 

Je af en toe een held kunt zijn. 



Een onbewust talent. 

 

Vandaag of morgen, hier of daar. 

En dat is dus wat telt, 

Dat iedereen zo nu en dan, 

Verandert in een held. 

 

-Lied  "Je bent een held" 

-Gebed 

-Lied 42 Opwekking "Ik stel mijn vertrouwen" 

-Bijbellezing Rechteren 7, 1-8 

-Zingen/luisteren: Gideon dappere held   

https://www.youtube.com/watch?v=4qzy7V9ffb4 

-Heldenkoffer 

-Overdenking 

-Lied 885 "Jezus ga ons voor" 

-Gebeden 

-Collecte 

-Slotlied 416 "Ga met God" 

-Zegen 

https://www.youtube.com/watch?v=4qzy7V9ffb4

