
Liturgie Gereformeerde kerk Ommen 20 januari 2024 om 9.30 uur 

 

Organist Riekus Hamberg 

 

Voorgangers: mevr. Sandra Kooij-van Roekel en ds. Kest Jelsma.  

Ook zal ons gemeentelid Agnes Kroese een presentatie verzorgen over Dorcas.  

 

Thema: Nieuwe kleren 

 

Afkondigingen en woord van welkom door de lector Lidy Zwiers 

 

We zingen Psalm 66: 1, 7 

 

Stil gebed – Onze hulp – Groet  

 

Inleidend woord 

 

Lied 221: 1, 2 

 

Gebed  

 

 

Lied 362: 3 

 

 

Schriftlezingen door Lidy Zwiers: 

 

Mat.25: 31-40 

 

 

31 Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, 

zal Hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. 

32  Dan zullen alle volken voor Hem worden samengebracht en zal Hij de mensen van elkaar 

scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt; 

33  de schapen zal Hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. 

34  Dan zal de koning tegen de groep aan zijn rechterzijde zeggen: “Jullie zijn door mijn 

Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de 

wereld voor jullie bestemd is. 

35  Want Ik had honger en jullie gaven Mij te eten, Ik had dorst en jullie gaven Mij te 

drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen Mij op, 

36  Ik was naakt en jullie kleedden Mij. Ik was ziek en jullie bezochten Mij, Ik zat gevangen 

en jullie kwamen naar Mij toe.” 



37  Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij U hongerig 

gezien en U te eten gegeven, of dorstig en U te drinken gegeven? 

38  Wanneer hebben wij U als vreemdeling gezien en opgenomen, U naakt gezien en 

gekleed? 

39  Wanneer hebben wij gezien dat U ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar U toe 

gekomen?” 

40  En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor 

een van de geringsten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan.” 

 

Handelingen 9: 36-43 

 

36 In Joppe woonde een leerlinge die Tabita heette, in onze taal is dat Dorkas. Ze deed veel 

goeds voor anderen en gaf vaak geld aan de armen. 

37  Maar juist in die tijd werd ze ziek en stierf. Ze werd gewassen en in het bovenvertrek 

opgebaard. 

38  Omdat Lydda dicht bij Joppe ligt, stuurden de leerlingen, die gehoord hadden dat Petrus 

daar was, twee mannen naar hem toe met het dringende verzoek om direct te komen. 

39  Petrus ging meteen met hen mee. Na zijn aankomst werd hij naar het bovenvertrek 

gebracht, waar de weduwen om hem heen kwamen staan en hem huilend de tunica’s en 

mantels lieten zien die Dorkas nog maar pas gemaakt had. 

40  Petrus stuurde iedereen weg, waarna hij knielde om te bidden. Na het gebed draaide hij 

zich om naar het lichaam en zei: ‘Tabita, sta op!’ Ze opende haar ogen, en toen ze Petrus zag 

ging ze rechtop zitten. 

41  Hij nam haar bij de hand en hielp haar opstaan, en toen hij de heiligen en de weduwen 

weer binnengeroepen had, liet hij hun zien dat ze weer leefde. 

42  Dit voorval werd in heel Joppe bekend en velen kwamen tot geloof in de Heer. 

43  Petrus bleef nog enige tijd in Joppe, bij een zekere Simon, een leerlooier. 

 

Lied ‘Ik was hongerig’ van Elly en Rikkert Zuiderveld 

(Tijdens dit lied komen de kinderen van de kindernevendienst naar voren) 

 

Gesprek met de kinderen door Maaike Dijk 

 

ELB 402: 1, 2, 6 (Toen ik naar mijn naaste zocht) 

 

Verkondiging door mevr. Sandra Kooij-van Roekel 

 

ELB 411: 1, 2 Jezus leeft in eeuwigheid 

(de kinderen komen terug) 

 

Verhaal over het werk van Dorcas door Agnes Kroese  

 

Lied: Met open armen (Schrijvers voor gerechtigheid)  



Kom, als je honger hebt of dorst. 

Hier kun je eten, deel met ons. 

Kom met je tranen en je pijn. 

Hier is het goed, hier mag je zijn. 

Met open armen word je ontvangen. 

 Kom, als je moe bent van je vlucht. 

Hier ben je veilig, hier is rust. 

Kom, met je wanhoop en verdriet. 

Hier mag je weer een toekomst zien.   

                

Met open armen word je ontvangen. 

                

Welkom in Gods huis. 

Welkom in Gods huis. 

Welkom in Gods huis. 

Welkom, welkom thuis. 

  

Kom met je leegte en je angst. 

Hier word je liefdevol omarmd. 

Kom maar, als niemand je verstaat. 

Hier is een plek voor jouw verhaal. 

  

Met open armen word je ontvangen. 

 

Afkondiging van overlijden gevolgd door het zingen van onderstaand lied (op de melodie 

van lied 730) 

       Onze namen staan geschreven 

in de holte van uw hand 

als een teken dat ons leven 

in U Heer, is ingeplant. 

Steeds als Gij Uw handen opent, 

zien Uw ogen ons weer aan 

en gedenkt Gij Uw belofte: 

een volkomen nieuw bestaan! 

 

Gebeden 

 

Aandacht voor de collectedoelen (de eerste collecte is voor Dorcas) 

(ondertussen kunnen de kinderen van de kinderoppas worden gehaald) 

 

ELB 213: 1, 2, 3 (Ik wil jou van harte dienen) 

 

Zegen met  gezongen Amen    


