
Liturgie 25 februari 2024 Gereformeerde kerk Ommen om 9.30 uur 

Organist: De Just 

Voor de dienst: 

 Sela ‘Ik zal er zijn’  

 

 Daarna orgelspel overgaand in het zingen van: 

Liefde doet ons mensen leven (melodie lied 769)  

(ondertussen komen de doopouders en de kerkenraad binnen)  

 

Liefde doet ons mensen leven, geeft ons grond om te bestaan. 

Liefde moeten mensen geven als zij door het leven gaan. 

Kind jij mag van liefde leven als de grond van je bestaan. 

 

Hoop houdt onze wereld open naar een nieuwe horizon, 

Geeft ons oog voor Gods belofte die zijn werk aan ons begon. 

Kind, ook jij mag voortaan hopen, putten uit de levensbron. 

 

Woord van recht en woord van vrede maakt ons mensen reisgenoot. 

God reist altijd met ons mede, sterkt en steunt ons, geeft ons troost. 

Kind, wil samen met ons reizen, mens met ons en feestgenoot! 

Woord van welkom en afkondigingen door lector Berendien Hellingwerf 

 

Lied 542 God roept de mens op weg te gaan 

 

Stil gebed – Onze hulp – Groet  

 

Inleidend woord 

 

Project Kindernevendienst 

 Projectverbeelding laten zien 

 Projectlied: vers 1 en vers 2 



Presentatie van de dopelingen door het noemen van de naam en het tonen van de foto’s 

telkens gevolgd door het zingen van het refrein van ELB 471  

Weet je dat de Vader je kent, 

Weet je dat je van waarde bent, 

Weet je dat je een parel bent, 

Een parel in Gods hand, 

Een parel in Gods hand. 

 

Doopgebed  

 

De doopouders en hun kinderen komen nu naar voren 

 

Doopvragen aan de ouders  

 

 

ELB 439: 1, 2 Hoger dan de blauwe luchten 

 

Tijdens het zingen van dit lied komen de kinderen van de kindernevendienst naar voren 

 

Doop en handoplegging 

 

Ontsteken van de doopkaarsen en overhandiging van de geschenken en een kort woord 

van Arjan Veurink namens PaKaN! 

We zingen Opwekking 733: 10.000 redenen tot dankbaarheid  

Gebed bij de opening van het woord 

Schriftlezing: Lucas 9: 28-36 door lector Berendien Hellingwerf 

28 Ongeveer acht dagen nadat Hij dit had gezegd ging Hij met Petrus, Johannes en Jakobus de 

berg op om te bidden.29  Terwijl Hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn 

gezicht en werd zijn kleding stralend wit. 30  Opeens stonden er twee mannen met Hem te 

praten: het waren Mozes en Elia,31  die in hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over 

zijn heengaan, de weg die Hij in Jeruzalem zou voltooien. 32  Petrus en de beide anderen 

waren in een diepe slaap gevallen; toen ze ontwaakten, zagen ze de luister die Jezus omgaf en 

de twee mannen die bij Hem stonden. 33  Toen de mannen zich van Hem wilden verwijderen, 

zei Petrus tegen Jezus: ‘Meester, het is goed dat wij hier zijn, laten we drie tenten maken, een 

voor U, een voor Mozes en een voor Elia,’ maar hij wist niet wat hij zei. 34  Terwijl hij nog 



aan het spreken was, kwam er een wolk aandrijven die hen overdekte; toen de wolk hen 

omhulde werden ze bang. 35  Er klonk een stem uit de wolk, die zei: ‘Dit is mijn Zoon, mijn 

uitverkorene, luister naar Hem!’ 36  Toen de stem verstomd was, was Jezus weer alleen. Ze 

zwegen over het voorval en vertelden in die tijd aan niemand wat ze hadden gezien. 

Lied 274 

Verkondiging 

Lied 248: 1, 2 uit Geroepen om te zingen ‘Op bergen en in dalen, ja overal is God’ 

Op bergen en in dalen 

en overal is God 

Waar wij ook immer dwalen 

of toeven, daar is God 

Waar mijn gedachten zweven 

of stijgen, daar is God 

Omlaag en hoog verheven 

ja, overal is God 

 

Zijn trouwe vaderogen 

zien alles van nabij 

Wie steunt op zijn vermogen 

beschermt en zegent Hij 

Hij hoort de jonge raven 

bekleedt met gras het dal 

Hij geeft alom zijn gaven, 

Hij draagt het groot heelal 

 

Afkondiging van overlijden gevolgd door het zingen van het gebruikelijke lied op de 

melodie van  lied 730 

Gebeden 

Aandacht voor de collecte (de kinderen kunnen van de oppas worden gehaald ) 

Opwekking 710: Zegen mij  

Zegen met gezongen ‘Amen’  

 

Na afloop van de dienst kunnen de doopouders gefeliciteerd worden in zaal ABC 


