
Dienst Witharen, 25 februari 2024, 10.00 uur 

 

Welkom en mededelingen 

 

aanvangslied (staande)   lied 213: 1 en 2 

Morgenglans der eeuwigheid, 

licht aan 't eeuwig Licht onttogen, 

stel ons deze ochtendtijd 

uwe heerlijkheid voor ogen, 

en verdrijf door uwe macht onze nacht! 

 

Laat als milde morgendauw 

uw genade tot ons komen 

en de dorstige landouw 

van ons leven overstromen, 

ja, verkwik ons door uw troost onverpoosd. 

 

Stil gebed - Bemoediging en groet (staande) 

 

Lied    lied 413: 3 

Heer, ontferm U over ons, 

open uwe Vaderarmen, 

stort uw zegen over ons, 

neem ons op in uw erbarmen! 

Eeuwig blijft uw trouw bestaan, 

laat ons niet verloren.. 

 

Gebed  

 

Lezen: Psalm 103 

 

Zingen: lied 413: 1, 2 

Grote God, wij loven U, 

Heer, o sterkste aller sterken. 

Heel de wereld buigt voor U 

en bewondert uwe werken. 

Die Gij waart ten allen tijd, 

blijft Gij ook in eeuwigheid. 

 

Alles wat U prijzen kan, 

U, de eeuw’ge ongeziene. 

Looft uw liefd’ en zingt er van, 

alle eng’len die u dienen, 

roepen U nooit lovensmoe, 

heilig, heilig, heilig toe. 

 

Gebed om de Heilige Geest 

 

Paasproject Kindernevendienst 

 

Kinderlied: Elly en Rikkert – “Een mooier geschenk ken ik niet” 

https://www.youtube.com/watch?v=UBwWB4IqRWo 

 

Schriftlezing   uit Lucas 13: 1 - 8 

 

1Er waren op dat moment ook enkele mensen aanwezig die Hem 

vertelden over de Galileeërs van wie Pilatus het bloed vermengd had 

met dat van hun offerdieren. 2Hij zei tegen hen: ‘Denken jullie dat 

die Galileeërs grotere zondaars waren dan alle andere Galileeërs, 

omdat ze dat lot ondergaan hebben? 3Zeker niet, zeg Ik jullie, maar 

als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal op dezelfde wijze 

omkomen. 4Of die achttien die stierven doordat de Siloamtoren op 

hen viel – denken jullie dat zij schuldiger waren dan alle andere 

mensen die in Jeruzalem wonen? 5Zeker niet, zeg Ik jullie, maar als 

jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal net zo sterven als zij.’ 

6Hij vertelde hun deze gelijkenis: ‘Iemand had een vijgenboom in 

zijn wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg, maar 

hij vond geen vijgen. 7Hij zei tegen de wijngaardenier: “Al drie jaar 

kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. 

Hak hem maar om, want hij put alleen maar de grond uit.” 8Maar de 

wijngaardenier zei: “Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik 

de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven. 

 

Lied    lied 321: 1, 2, 3, 7 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UBwWB4IqRWo


Niet als een storm, als een vloed, 

niet als een bijl aan de wortel 

komen de woorden van God, 

niet als een schot in het hart. 

 

Maar als een glimp van de zon, 

een groene twijg in de winter, 

dorstig en hard deze grond – 

zo is het koninkrijk Gods. 

 

Stem die de stilte niet breekt, 

woord als een knecht in de wereld, 

naam zonder klank zonder macht, 

vreemdeling zonder geslacht. 

 

Hier in dit stervend bestaan 

wordt Hij voor ons geloofwaardig, 

worden wij mensen van God, 

liefde op leven en dood. 

 

Prediking 

 

Lied    Evangelische Liedbundel 181:1, 3, 5 

De Heer is mijn licht en zijn liefde is mijn steun. 

't Zijn eeuwige armen, waar 'k veilig op leun. 

Hij trok m' uit het duister, 

zijn bloed kocht mij vrij. 

Mijn ziel rust in Jezus, 

mijn Redder is Hij. 

             Mijn Redder is Hij, mijn Redder is Hij. 

             Mijn ziel rust in Jezus, mijn Redder is Hij. 

 

Komt twijfel en vrees, 

'k weet de Heer is aan mijn zij, 

en nadert de vijand, nog nader is Hij. 

Hij is mij tot burcht en tot schuilplaats t'allen tijd. 

Bij Jezus ben 'k veilig 

in 't felst van de strijd. 

             In 't felst van de strijd, n 't felst van de strijd, 

             bij Jezus ben 'k veilig in 't felst van de strijd. 

 

De mensheid wordt steeds meer 

in vrees en angst gehuld, 

't profetische Woord wordt steeds trouwer vervuld. 

Maar wat ook gaat wank'len, 

mijn Jezus wankelt niet, 

de Rots aller eeuwen, 

 mijn kracht en mijn lied. 

              Mijn kracht en mijn lied, mijn kracht en mijn lied, 

              de Rots aller eeuwen, mijn kracht en mijn lied. 

  

Dank- en stil gebed, Onze Vader 

 

collecteinformatie 

 

Slotlied (staande)  lied 871: 1, 2, 4 

Jezus zal heersen waar de zon, 

gaat om de grote aarde om, 

de maan zijn lichte banen trekt, 

zover het verste land zich strekt. 

 

Het lied in alle talen zal, 

zijn liefde lover overal 

en uit de kindermond ontspringt, 

de lofzang die Zijn naam omringt. 

 

Laat loven al wat adem heeft, 

de Koning die ons alles geeft. 

O aarde om dit nieuw begin, 

stem met het lied der englen in. 

 

Zegen (staande)  gezongen ‘Amen’ van de gemeente 


