
Liturgie Hervormde Gemeente Ommen zondag 21 april 2024, 9:30 u. 
 
- Afkondigingen 
 
- Intochtslied: Ps. 84:1,5 
 
- Stil gebed, votum & groet 
 
- Samenzang: Lied 834 
 
- Leefregel: Exodus 20:1-17 
 
- Samenzang: Lied 913:1,2 
 
 - Gebed 
 
- Kinderlied: Weerklank 595 (melodie “Neem mijn leven, laat het, Heer”) 
 
1. ’s Zondags gaan we naar de kerk, 
rusten uit van school en werk, 
luisteren dan naar Gods Woord, 
danken Hem zoals het hoort. 
 
2. ’s Zondags denken we eraan, 
dat de Heer is opgestaan. 
Dit is nu Gods eigen dag, 
waarop jij Hem dienen mag.  
 
3. ’s Zondags roepen we God aan, 
komen samen in zijn Naam. 
Zingen: ‘Jezus komt eens weer 
op de dag van onze Heer.’ 
 
- Kindermoment 
 
- Schriftlezing: Johannes 16:16-23a 
 
- Lied voor de verkondiging: Ps. 42:1,7 
 
- Verkondiging 
 
- Lied na de verkondiging: Lied 858:3,4 
 
- Afkondiging van geboorte 
 
- Afkondiging van overlijden 
 



- Samenzang: Lied 848:1 
 
- Dankgebed en voorbeden 
 
- Collecte 
 
- Slotlied: Evangelische Liedbundel 357:4,5 (“Vreugde, vreugde, louter vreugde”) 
 
 4. Open nu ook onze ogen 
voor het ware vreugdelicht, 
opdat wij uw Naam verhogen, 
juichend voor uw aangezicht. 
Want in Christus komt Gij nader 
hem, die onder zonde zucht. 
Ieder wilt Gij zijn een Vader, 
die in Jezus tot U vlucht. 
 
5. Wil ons van uw vreugde geven, 
hef ons op tot U omhoog, 
Gever van onsterf’lijk leven, 
die tot ons U nederboog. 
Dan gaan wij hier zingend voorwaarts, 
onbevreesd in smart en pijn. 
Laat ons Heer, door uwe liefde 
eeuwig in uw vreugde zijn.   
 
- Zegen, beantwoord met lied 431c 
 
  
 


