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liturgie 28 april 2024, GK Ommen, 9.30 uur   

‘Je hoeft niet altijd sterk te zijn’  

voorganger: ds. Sonja van Kooten-Tönjes 
 
orgelspel   

Youtube  je mag ook verliezen eline bakker - YouTube  (als KR binnen is) 

welkom en mededelingen  

beginlied: LB 836: 1, 2 – O Heer, die onze Vader zijt 

stilt gebed - bemoediging en groet 

persoonlijk woord 

gebed 

inleiding/luisteren: The Bowery, You’re doing fine (beamer: via WeTransfer) 

  the bowery you're doing fine - YouTube (engels)  

psalm 139 – afwisselend 

zingen: psalm 139: 1 

lezen: psalm 139: 7-12 

zingen: psalm 139: 7 

lezen: psalm 139: 17-18 

zingen: psalm 139: 14 

enkele gedachten  

lezing: Lukas 24: 13 t/m 21  

enkele gedachten 

lezing: Lukas 24: 28 t/m 31 

enkele gedachten 

zingen: ELB 213: 1, 2, 3 , 4 – Ik wil jou van harte dienen 

 

Ik wil jou van harte dienen  

en als Christus voor je zijn. 

Bid dat ik genade vind, dat 

jij het ook voor mij kunt zijn. 

 

Wij zijn onderweg als pelgrims, 

vinden bij elkaar houvast. 

https://www.youtube.com/results?search_query=je+mag+ook+verliezen+eline+bakker
https://www.youtube.com/results?search_query=the+bowery+you%27re+doing+fine
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Naast elkaar als broers en zusters, 

dragen wij elkanders last. 

 

Ik zal Christus' licht ontsteken, 

als het duister jou omvangt. 

Ik zal jou van vrede spreken, 

waar je hart naar heeft verlangd. 

 

Ik zal blij zijn als jij blij bent, 

huilen om jouw droefenis. 

Al mijn leeftocht met je delen, 

tot de reis ten einde is. 

 

verhaal: Hij nam het op zich van J.Klink uit ‘het Huis van Licht’ 

zingen: LB 833, Lied uit Iona: Neem mij aan zoals ik ben…4x 

(Event. Pastorale mededelingen – lied) 

dankgebed en voorbeden 

aandacht collecten 

Tekst: met jou zou ik onderweg willen zijn 

Met jou 

zou ik onderweg willen zijn 
mijn verdriet vertellen 

mijn teleurstelling 
mijn tranen delen – 

dat mag toch? 
 

Met jou  
zou ik terug willen gaan 

over het leven praten 

over mijn leven 
wat de moeite waard was 

en nog is – 
jij luistert toch? 

 
Met jou  

zou ik brood willen delen 
even aangeraakt 

hier, alsjeblieft: 
mijn liefde voor jou, 
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om van te leven  

om van te delen.  

 
opstaan en zingen LB 657: 1, 2, 4 Zolang wij ademhalen 

uitzending en zegen - zingen: Amen 

===== 

na handdruk ovd: LB 708 Wilhelmus, vers 1 en 6 

 

 


