Liturgie zondag 9 juni om 09.30 uur in Hervormde kerk te Ommen

-Zingen: Lied 25: 2 en 4 “Here maak mij uwe wegen”

-Onze Hulp en Groet

-Eigene van de zondag

-Zingen:  10.000 redenen
https://youtu.be/e-UhikQVG5Q?si=f1AXhmrzM0On-WGQh

-Gebed

-KND

-Zingen: Lied van de tien woorden
Lied: de Tien Woorden van God

Melodie: ‘Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht’

Ken je Gods gebod: woorden één tot tien?
God laat zo Zijn wil voor heel ons leven zien.
Al die woorden zijn er ook voor jou en mij.

Leven zoals God wil: dat maakt je blij.

Eén: dat is de Heer, niemand is als God,
in Zijn Vaderhand ligt heel ons levenslot.
Twee: maak dan geen beelden, Hij is altijd méér,

dien geen and’re goden dan God de Heer.

Drie: dat is de naam van de hoge God,

Hij vraagt ook van jou dat jij niet met Hem spot.


https://youtu.be/e-UhikQVG5Q?si=f1AXhmrzM0n-WGQh

Vier: dat is de rustdag, dag van onze Heer,

elke week een feestdag, vandaag ook weer.

Vijfde woord van God: blijf je ouders trouw,
denk aan wat ze deden in hun zorg voor jou.
Zes: je moet niet haten, dat brengt veel verdriet,

schelden, slaan en schoppen, dat helpt je niet.

Zeven is Gods woord: ja, probeer het maar,
dwars door dik en dun toch trouw zijn aan elkaar.
Acht: je mag niet stelen wat van and’ren is,

als je toch iets meepikt, dan gaat het mis.

Negen: spreek geen kwaad en maak niemand zwart,
zeg alleen de waarheid, houd een zuiver hart.
Tien: wees niet jaloers op wat een ander heeft.

Je wordt zielsgelukkig als jij z6 leeft.

-Bijbellezing: Handelingen 6, 1-7
1 Kor. 11, 20-34B

-Lied 395 "“Op de avond toen de uittocht”
-Preek
-Lied 975 “Jezus roept hier mensen samen”
-Collecte tijdens dit lied
-Avondmaal (anamnese en inzettingswoorden)
-Nodiging
-Lied 377 “Zoals ik ben”
Vers 1, 2 - bij aangaan 1le tafel
Vers 3, 4 - bij teruggaan en aangaan 2e tafel

Vers 5, 6 - bij teruggaan en aangaan 3e tafel
Vers 7 - afsluiting



-Afkondiging overlijden, Evangelisch Liedbundel ELB 413: 1 en refrein
-Dankzegging en voorbede
-Psalm 103: 1, 5en 9

-Zegen



