
Liturgie hervormde kerk Vinkenbuurt zondag 7 juli 2024 10 uur 
 
- Afkondigingen 
 
- Intochtslied: Ps. 33:2,7 
 
- Stil gebed, votum & groet 
 
- Samenzang: Lied 911:1,3,4 
 
- Leefregel 
 
- Samenzang: Psalm 147:4,7 
 
- Gebed 
 
- Schriftlezing: 2 Korintiërs 12:1-10 
 
- Lied voor de verkondiging: Zingende Gezegend 87 (Melodie Herv. Bundel 232 “Neem, Heer, 
mijn beide handen”) 
 

1 Heer Jezus, uw genade, 
is mij genoeg. 
Tot winst maakt Gij de schade, 
die ik verdroeg; 
in zwakte zal ik roemen: 
Het is volbracht! 
en zo mijn onmacht noemen, 
verborgen kracht. 
 

2 Heer Jezus, uw genade 
is mij genoeg. 
Toen ik U vastberaden 
tot driemaal vroeg: 
Kan ik niet beter zonder 
die doorn, o Heer? - 
toen sprak Gij onomwonden: 
Vraag dat niet meer! 
 

3 Hoe zwak, toch ben ik machtig 
en sterk in U: 
hoe kwetsbaar, soms neerslachtig, 
toch weet ik nu 
waartoe die doorn mij schaadde, 
die vuist mij sloeg - 
Heer Jezus, uw genade 
is mij genoeg. 



 
 
- Verkondiging 
 
- Lied na de verkondiging: Opwekking 614 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RjwUJHhWbGQ 
 
- Dankgebed en voorbeden 
 
- Collecte 
 
- Slotlied: Gez. 423:1,2,3 (“Ach, blijf met uw genade”) 
 
- Zegen, beantwoord met lied 431c 


