
Dienst Ommen, 21 juli 2024, 9.30 uur 

Thema: Kiezen voor of tegen Jezus –  

   “Ik ben gekomen om scheiding te brengen….” 

 

 

 

Welkom  

Aanvangslied: Psalm 100: 1, 2, 4 

Stil gebed 

Votum en groet 

Klein Gloria 

 

Gebed  

Zingen: Lied 755: 1 

Woorden van bemoediging 

Zingen: Lied 755: 2 

De wet 

 

Gebed om leiding van Gods Geest bij de opening van de Schrift 

Kinderen naar de kindernevendienst (leiding: Gré en Marga) 

Lezen: Lucas 12: 49 – 56 

Zingen:  lied 840 

Verkondiging 

Zingen: lied 834: 1, 2, 3 

 

Gebed 

Collecte-informatie 

  

Slotzang: Psalm 81, 1, 9 en 11 

Zegen 

 

 

 

 

Welkom door Sandra Weller 

 

Aanvangslied: Psalm 100: 1, 2, 4 

 

Juicht Gode toe, bezuint en zingt,  

treedt nader tot Gij Hem omringt 

gij aard’alom, zijn rijksdomein, 

zult voor de Heer dienstvaardig zijn. 

 

Roept uit met blijdschap: “God is Hij. 

Hij schiep ons, Hem behoren wij, 

zijn volk, de schapen die Hij hoedt 

en als beminden weidt en voedt”. 

 

Want God is overstelpend goed, 

die ons in vrede wonen doet. 

Zijn goedheid is als morgen dauw: 

Elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 

 

Stil gebed 

Votum en groet 

Klein Gloria 

 

Gebed  
 

Zingen: lied 755: 1 

Toch overwint eens de genade  

en maakt een einde aan de nacht. 

Dan onderwerpt de Heer het kwade  

dan is de strijd des doods volbracht. 

De wereld treedt in ’s Vaders licht 

verheerlijkt voor zijn aangezicht. 

 

Woorden van bemoediging uit Joh. 12 



 

Zingen: lied 755: 2 

O, welk een vreugde zal het wezen, 

als Hem elk volk is toegedaan. 

Uit aard’ en hemel opgerezen, 

vangt dan het nieuwe loflied aan, 

als ieder voor de Heer zich buigt 

en aller stem Gods lof getuigt. 

 

De wet 

 

Gebed om leiding van Gods Geest bij  opening van de Schrift 

 

Kindermoment 

 

Lezen: Lucas 12: 49 – 56 door Sandra Weller 

49 Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken, en wat 

zou ik graag willen dat het al brandde! 50 Ik moet een doop 

ondergaan, en ik word hevig gekweld zolang die niet volbracht 

is. 51 Denken jullie dat ik gekomen ben om vrede te brengen op 

aarde? Geenszins, zeg ik jullie, ik kom verdeeldheid brengen. 

52 Vanaf heden zullen vijf in één huis verdeeld zijn: drie tegen 

twee en twee tegen drie. 53 De vader zal tegenover zijn zoon 

staan en de zoon tegenover zijn vader, de moeder tegenover haar 

dochter en de dochter tegenover haar moeder, de schoonmoeder 

tegenover haar schoondochter en de schoondochter tegenover 

haar schoonmoeder.’  

54 Tegen de menigte zei hij: ‘Wanneer jullie een wolk zien 

opkomen in het westen, zeggen jullie meteen dat er regen op 

komst is, en dat is ook zo. 55 En wanneer jullie merken dat de 

wind uit het zuiden komt, zeggen jullie dat er hitte op komst is, 

en dat is ook zo. 56 Huichelaars! De aanblik van de aarde en de 

hemel kunnen jullie duiden, hoe kan het dan dat jullie deze tijd 

niet kunnen duiden?  

 

Zingen: Lied 840: 1, 2, 3 

1   Lieve Heer, Gij zegt kom en ik kom, 

 
want mijn leven is onder de macht gesteld 

 
van de Heer die mijn dagen en nachten telt 

 
en de Heer zegt kom en ik kom. 

 

2   O mijn God, Gij zegt ga en ik ga, 

 
Gij zegt ga en ik ga, laat mij niet alleen, 

 
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen, 

 
wees de adem waaruit ik ontsta. 

 

3   Want o Heer, ik zeg kom en Gij komt, 

 
ik zeg kom en Gij komt en uw bloed wordt wijn 

 
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn 

 
en uw naam wordt een lied in mijn mond. 

 
 
 

Verkondiging 

 

Zingen: lied 834: 1, 2, 3 

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 

God, laat mij voor uw aangezicht, 

geheel van U vervuld en rein, 

naar lijf en ziel herboren zijn. 

 

Schep, God, een nieuwe geest in mij, 

een geest van licht, zo klaar als Gij; 

dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 

 en ga de weg die U behaagt. 

 

Wees Gij de zon van mijn bestaan, 

dan kan ik veilig verder gaan, 

tot ik U zie, o eeuwig Licht, 

van aangezicht tot aangezicht. 



 

 

Gebed  

 

Collecte-informatie 

 

Slotzang: Psalm 81: 1, 9 en 11 

Jubelt God ter eer, Hij is onze sterkte! 

Juicht voor Isrels Heer, stem en tegenstem 

springen op voor Hem die ons heil bewerkte. 

 

Leef uit mijn verbond. Vraag van mij vrijmoedig. 

Open wijd uw mond. Al wat u ontbreekt, 

al waar gij om smeekt geef ik overvloedig. 

 

Ga niet van Mij heen, volk Mij op Mijn wegen. 

Sluit u hecht aan een. Waar gij langs zult gaan 

Maak Ik u ruim baan: niemand houdt u tegen. 

 

Zegen 


