
Liturgie 11 augustus 2024 Gereformeerde kerk Ommen om 9.30 uur 

 

 

Organist: Ad Huetink 

 

Woord van welkom en afkondigingen door de lector Janneke Lukas 

 

Psalm 42: 1, 2 

 

Stil gebed – Onze hulp – Groet  

 

Inleidend woord 

 

 

Gebed  

 

Lied 608 De steppe zal bloeien  

 

(de kinderen komen naar voren) 

 

De traan van Maxima  

 

Gesprekje met de kinderen 

 

Lied 935 (de kinderen gaan naar de kindernevendienst) 

 

 

Schriftlezing: Psalm 56 

 

1 Voor de koorleider. Op de wijs van Een roerloze duif in de verte. Van David, een stil gebed, 

toen de Filistijnen hem in Gat hadden gegrepen.  

2 Wees mij genadig, God, want ze bedreigen mij,  

  de hele dag bestoken en bestrijden ze mij. 

3 Mijn tegenstanders bedreigen mij, heel de dag,  

  en bestrijden mij vanuit hun hoge vesting.  

4 In mijn bangste uur vertrouw ik op U. 

5 Op God, wiens woord ik prijs,  

  op God vertrouw ik, angst ken ik niet,  

  wat kan een sterveling mij aandoen?  

6 Hun woorden krenken mij de hele dag,  

  tegen mij zijn hun boze plannen gericht. 

7 Ze wachten hun kans af  

  en bespieden mijn gangen,  

  loerend op mijn leven. 

8 Gaan zij hun straf ontlopen?  

  Toon uw toorn, God, en sla dat volk neer!  

9 Mijn omzwervingen hebt U opgetekend,  

  vang mijn tranen op in uw kruik.  

  Staat het niet alles in uw boek? 



10 In het uur dat ik U aanroep wijken mijn vijanden,  

  want dit weet ik: God staat mij terzijde.  

11 Op God, wiens woord ik prijs,  

  op de HEER, wiens woord ik prijs, 

12 op God vertrouw ik, angst ken ik niet,  

  wat kan een mens mij aandoen? 

13 Aan U, God, heb ik geloften gedaan,  

  met dankoffers wil ik U betalen, 

14 U hebt mijn leven aan de dood ontrukt,  

  mijn voet voor struikelen behoed.  

  Nu kan ik wandelen onder Gods hoede  

  in het licht van het leven. 

 

Zingen: Psalm 56: 3 

Schriftlezingen:  

 Hebr. 5: 7-10 

7  Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en 

gebeden tot Hem die Hem kon redden van de dood, en werd verhoord vanwege zijn diep 

ontzag voor God. 

8  Hoewel Hij zijn Zoon was, heeft Hij moeten lijden, en zo heeft Hij gehoorzaamheid 

geleerd. 

9  En toen Hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd Hij voor allen die Hem 

gehoorzamen een bron van eeuwige redding, 

10 omdat God Hem heeft uitgeroepen tot hogepriester zoals Melchisedek. 

 

 Openbaring 21: 1-5 

 

1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn 

voorbij, en de zee is er niet meer. 

2  Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God 

vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 

3  Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, 

Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. 

4  Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen 

jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ 

5  Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak Ik nieuw!’ -Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want 

wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ - 

 

Tears in Heaven – Eric Clapton  

 

Verkondiging: Optekenen en opvangen 

Lied 16B Behoed mij o God (3x) (ondertussen komen de kinderen terug) 

 

Afkondigingen van overlijden gevolgd door het zingen van het lied op de melodie van 

lied 730 



 

 

Gebeden 
 

Aandacht voor de collecte 

(de kinderen kunnen van de oppas worden gehaald) 

 

Geroepen om te zingen 68: 1, 2 ‘Als g’ in nood gezeten’  

 

Als g’in nood gezeten, geen uitkomst ziet, 

Wil dan nooit vergeten: God verlaat u niet. 

Vrees toch geen nood! ’s Heren trouw is groot, 

En op ’t nacht’lijk duister volgt het morgenrood. 

Als stormen woeden, ducht toch geen kwaad; 

God zal u behoeden, uw toeverlaat! 

 

God blijft voor u zorgen, goed is de Heer, 

En met elke morgen keert zijn goedheid weer, 

Wie in ’t verdriet nergens uitkomst ziet: 

Groter dan de Helper is de nood toch niet. 

Wat ons ontviele, Redder in nood, 

Red slechts onze ziele uit zonde en dood. 

 

 

Zegen met gezongen ‘Amen’  

 


