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Bloemschikking  
Thema: De omgekeerde wereld 
 
De spiegel verwijst naar het zien van de omgekeerde wereld. 
Zo kijken we ook naar het kruis;  
dat wijst niet alleen naar het einde, verdriet 
maar ook juist, zoals we hier symboliseren met de bloemen,  
naar een nieuw begin. 
Verdriet gaat over in troost vinden. 
Het hart staat symbool voor de liefde voor Jezus. 
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Welkom en mededelingen 
 
Psalm 103 1,3   
 
Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren 
laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
vergeet niet hoe zijn liefd’ u heeft geleid, 
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 
die u geneest, die uit het graf uw leven 
verlost en kroont met goedertierenheid. 
 
Hij is een God van liefde en genade, 
barmhartigheid en goedheid zijn de daden 
van Hem die niet voor altijd met ons twist, 
die ons niet doet naar alles wat wij deden, 
ons niet naar onze ongerechtigheden 
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. 
 
Onze Hulp en Groet 
 
Lied 756  1,2,4,6 
 

1.    Laat komen, Heer, uw rijk, 
 uw koninklijke dag, 
 toon ons uw majesteit, 
 Messias, uw gezag! 
 

2    Waar blijft het overlang 
 beloofde land van God, 
 waar liefd' en lofgezang 
 verdrijven leed en dood? 
 

4    Zal ooit een dag bestaan 
 dat oorlog, haat en nijd 
 voorgoed zijn weggedaan, 
 in deze wereldtijd? 
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6    Wij bidden, Heer, sta op 
 en kom in heerlijkheid! 
 Op U staat onze hoop 
 die onze herder zijt! 
 
Gebed 
 
Kindernevendienst, moment met de kinderen 
 
Lied:  Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw.  
 
Refrein:  
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,  
de hemel en de aarde. 
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,  
de hemel en de aarde. 
 
1. Nu gaan de bloemen nog dood,  
    nu gaat de zon nog onder. 
    En geen mens kan zonder water en zonder brood. 
Refrein 
 
2. Nu ben je soms nog alleen.  
    Nu moet je soms nog huilen. 
    En als je weg wilt schuilen kun je haast nergens heen. 
Refrein 
 
6. Zing voor de eeuwige dag.  
    Zing voor zijn komst en zeg Amen. 
    Zing voor de Heer die ons samen daar al van 
    eeuwigheid zag. 
Refrein 
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Bijbellezing: Mat. 5: 1-12, Bijbel in gewone taal  
Toespraak van Jezus op de berg 
 

Jezus vertelt over het echte geluk 

1Toen Jezus al die mensen zag, ging hij een berg op. Daar ging 

hij zitten. Zijn leerlingen kwamen bij hem. 2Jezus begon zijn 

leerlingen uitleg te geven over de nieuwe wereld. Hij zei: 

3‘Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig 

hebben. Want voor hen is Gods nieuwe wereld. 

4Het echte geluk is voor mensen die verdriet hebben. Want God 

zal hen troosten. 

5Het echte geluk is voor mensen die vriendelijk zijn. Want aan 

hen zal God de aarde geven. 

6Het echte geluk is voor mensen die doen wat God wil, en die 

dat het allerbelangrijkste vinden. Want God zal hun moeite 

belonen. 

7Het echte geluk is voor mensen die goed zijn voor anderen. 

Want God zal goed zijn voor hen. 

8Het echte geluk is voor mensen die eerlijk zijn. Want zij zullen 

God zien. 

9Het echte geluk is voor mensen die vrede sluiten. Want zij 

zullen kinderen van God genoemd worden. 

10Het echte geluk is voor mensen die lijden omdat ze doen wat 

God wil. Want voor hen is Gods nieuwe wereld. 

11Het echte geluk is voor jullie. Jullie zullen het moeilijk hebben 

omdat je bij mij hoort. Misschien schelden de mensen je uit, of 

willen ze je gevangen nemen. Misschien vertellen ze allerlei 

leugens over je. 12Als dat gebeurt, moet je blij zijn en vrolijk. 

Want jullie krijgen een grote beloning in de hemel. De profeten 

van vroeger werden net zo slecht behandeld als jullie nu.’ 

 
Lied  891 Heer ik kom bij U. 
 

Heer, ik kom bij U, neem mijn leven, 
maak mij nieuw, door uw grote liefde. 
U houdt van mij. 
Heer, ik weet het nu: in mijn zwakte draagt u mij. 
Ik wordt overweldigd door de kracht van uw liefde. 
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refrein: 
Draag mij, Heer. Neem mij in uw armen. 
Draag mij, Heer. Sluit mij in uw hart. 
Bent U bij mij, dan vlieg ik als een arend, 
omdat uw geest mij draagt. U geeft mij vleugels, Heer, 
met de kracht van uw liefde. 
 
Geef dat ik kan zien. 
Laat mij uw gezicht zien, Heer, dan ken ik uw liefde. 
U woont in mij. 
Heer, vernieuw mijn hart, want dan kan ik leven, Heer, 
zoals U dat wilt: in de kracht van uw liefde. 
refrein 
 
Verkondiging 
 
Zingen: Sela - Ik zal er zijn 
 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
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Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
 
Gedicht: Vergeet niet hoe wij heten  
 

Vergeet niet hoe wij heten:  
naar U zijn wij genoemd.  
Zoudt gij ons niet meer weten  
dan waren wij gedoemd 
Te sterven aan uw leven:  
maar zo Gij ons gedenkt 
is er een eeuwig even  
een ogenblik gegeven 
een paasdag die ons wenkt.  
 
Zij raken niet vergeten  
die over zijn gegaan  
tot U, want in uw heden  
bewaart Gij hun bestaan.  
Hun namen zijn verzekerd 
in uw gedachtenis,  
Gij zult ze blijven spreken 
tot die dag aan zal breken  
waarop het wachten is.  
 
Vergeet niet hoe wij heten,  
wij heten naar uw naam.  
Uit duizenden gebeden 
stelt zich uw eenvoud saam.  
Want zo zijt Gij gebroken, 
gelijk het ene licht,  
van naam tot naam gesproken,  
van dag tot dag ontloken, 
zo zien wij uw gezicht.  
 
Willem Barnard 
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We gaan zo mogelijk staan. 
We gedenken de eerste groep gemeenteleden 
(Hun naam wordt genoemd, een licht wordt ontstoken) 
  
Na het noemen van de namen gaan we weer zitten.  
We luisteren naar dwarsfluit en orgelspel: You raise me up. 
 

 We gaan zo mogelijk staan. 
 We gedenken de tweede groep gemeenteleden 

    
Na het noemen van de namen gaan we weer zitten. 
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Lied 608 De steppe zal bloeien 
 

De steppe zal bloeien  
de steppe zal lachen en juichen. 
De rotsen die staan 
vanaf de dagen der schepping 
staan vol water, maar dicht 
de rotsen gaan open. 
Het water zal stromen 
het water zal tintelen, stralen, 
dorstigen komen en drinken. 
De steppe zal drinken, 
de steppe zal bloeien, 
de steppe zal lachen en juichen. 
 

De ballingen keren 
zij keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw 
tot aan de einden der aarde 
één voor één, en voorgoed, 
die keren in stoeten. 
Als beken vol water 
als beken vol toesnellend water 
schietend omlaag van de bergen. 
Met lachen en juichen 
die zaaiden in tranen 
die keren met lachen en juichen. 
 

De dode zal leven. 
De dode zal horen: nu leven. 
Ten einde gegaan 
en onder stenen bedolven 
dode, dode, sta op, 
het licht van de morgen. 
Een hand zal ons wenken 
een stem zal ons roepen: Ik open 
hemel en aarde en afgrond. 
En wij zullen horen 
en wij zullen opstaan 
en lachen en juichen en leven. 
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Gebeden 
 
Collecte 
 
Slotlied: Opwekking  71 Jezus leeft in eeuwigheid   
  
Jezus leeft in eeuwigheid, 
zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 
 
Straks als er een nieuwe dag begint, 
en het Licht het van het duister wint, 
mag ik bij Hem binnengaan, 
voor Zijn troon gaan staan. 
Hef ik daar mijn loflied aan. 
 
Jezus leeft in eeuwigheid, 
zijn sjaloom wordt werkelijkheid 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 
 
Straks wanneer de grote dag begint, 
en het Licht voor altijd overwint, 
zal de hemel opengaan, 
komt de Heer er aan. 
Heffen wij dit loflied aan. 
 
Jezus komt in heerlijkheid, 
zijn sjaloom wordt wereldwijd. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van ons leven. 
 
Zegen 
 
Lied 431c : Amen, amen, amen.  
 
 



 
 
You raise me up.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

You raise me up,  
so I can stand on 
mountains; 
You raise me up, 
to walk on stormy seas; 
 
I am strong, when I am on 
your shoulders; 
You raise me up:  
To more than I can be. 

Jij tilt mij op,  
zodat ik op bergen kan 
staan; 
Je tilt me op,  
om op stormachtige zeeën 
te lopen; 
Ik ben sterk als ik op jouw 
schouders zit; 
Je tilt me op:  
tot meer dan ik kan zijn. 

 
 
 
 
 

 


