
1 

 

 

 

Witharen 
5 januari 2025, 10.00 uur 

 
 
*Lied voor de dienst 90a: 1.4.5.6 ‘O God, die droeg’ 
 
Welkom 
 
Nieuwjaarswens 
 
Bemoediging  
V Onze hulp is de naam van de HEER, 
 die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 Trouw is Hij in eeuwigheid 
 vasthoudend van begin tot eind – 
 zal Hij jou dan loslaten? 
 
Groet 
V Mogen jullie toevallen  
 genade en vrede 
 van God onze Vader 
 en van Jezus Christus onze Heer 
 
*Lied 520 ‘De wijzen, de wijzen’ 
 
Gebed om ontferming 
 
Aanvangslied 489: 1 en 2 ‘Komt ons in diepe nacht ter ore’  
 
Schriftlezing | Jesaja 60:1-6 
 
*Lied/Psalm van de zondag 72: 1, 4 en 5 ‘Geef, Heer, de koning uwe rechten’ 
 
Schriftlezing | Matteüs 2:1-12 
 
*Lied ‘Uit een ver land komen de vreemdelingen’ (Jaap Zijlstra, bundel onbekend, melodie: Psalm 
103) 
 
1. Uit een ver land komen de vreemdelingen 

die van een ster de sterke stralen vingen, 
de Jakobsster die in hun leven rees. 
Hoe straalt hun licht bij dat der schriftgeleerden 
die wel de letter van de schriften eerden 
maar niet de weg volgden die God hen wees. 
 

2. Koning Herodes hoort met bange oren 
wat de profeet van ouds heeft laten horen: 
uit Bethlehem komt de beloofde Zoon. 
Wie waarlijk hoog is weet zich diep te buigen, 
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zie hoe de koningen Hem eer betuigen, 
maar hij, Herodes komt niet van zijn troon.  
 

3. Een klein geloof ziet altijd kleine dingen, 
maar wijzen die in groot vertrouwen gingen, 
zij zien een kind, een voerbak en een stal, 
zij zien een hemellicht van God gezonden, 
o groot geloof wordt juist bij hen gevonden: 
zij zien de hoge koning van ’t heelal. 

 
Preek ‘Twee koningen’ 
 
Lied 1005NL: 1, 2 en 4 ‘Zoekend naar licht’ 
 
Dankzegging, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onzevader gebed van Franciscus 

 
V Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.  
G Laat mij liefde brengen waar haat heerst,  

laat mij vergeven wie mij beledigde,  
laat mij verzoenen wie in onmin leven,  
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,  
 

V laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,  
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,  
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,  
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.  
 

G Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,  
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,  
niet geliefd te zijn, maar lief te hebben. 
 

V Want het is toch door te geven, dat je ontvangt  
door te verliezen, dat je vindt  
door te vergeven, dat je vergeven wordt  
door te sterven, dat je opstaat tot het eeuwige leven.  

G Amen 
 
Collecte  
 
*Slotlied 415: 1 en 2 ‘Zegen ons Algoede’ 
Wegzending en zegen 
 V  De Eeuwige zegene ons en behoede ons, 
  de Eeuwige doe zijn aangezicht over ons lichten en zijn ons genadig, 
  de Eeuwige verheffe zijn aangezicht over ons en geve ons vrede. 
*Beaamd met: Lied 415: 3 


