
Liturgie voor de dienst op 23 februari om 9.30 in Geref Kerk Ommen 

Woord van welkom door kerkenraad 

Intochtslied: Psalm 72:1,4,6 

 

Moment voor persoonlijk gebed 

Bemoediging en groet 

V. Ons vertrouwen is in de naam van de Eeuwige 

a. die de hemel en de aarde gemaakt heeft 

V. die trouw is, door alle tijden heen 

A. en zijn plannen niet opgeeft, totdat zij voltooid zijn. 

V. Zijn genade en vrede zij met u 

A. en met u. Amen 

 

Kindermoment 

Zingen: kinderlied; we gaan voor even uit elkaar 

                                            

Gebed om ontferming  

(afgewisseld met het zingen: kyrie, kyrie, kyrie eleison (319c ELB) 

Zingen: Lied 274:2,3 

 

Gebed bij de opening van de Schrift 
Lezing Lukas 4:14-30 

Zingen Lied 530:1,2,3 

Preek 

orgelspel 

Zingen: Lied 321:1,2,4,5,6,7 

 

Belijdenis (gemeente gaat staan) 

V.: Belijden wij in gemeenschap met de synagoge en in de Geest van Messias 

Jezus de enigheid van de Here God 

Hoor Israël.  

A: DE HEER IS ONZE GOD. DE HEER IS ÉÉN EN ENIG.  

V: Gij zult de Heer uw God liefhebben met geheel uw hart  

en met geheel uw ziel 
en met geheel uw kracht en de naaste als uzelf  

A: AMEN  

Dankgebed -voorbeden -stil gebed – Onze Vader 

Aandacht voor de collecte 

Zingen Lied 418:1,2,3  

Zegenbede (afgesloten met gezongen Amen) 


