Liturgie 9 maart 2025 om 9.30 uur in de Gereformeerde kerk te Ommen
Voor de dienst is er orgelspel

Organist: Lydia Volkerink

De kerkenraad komt binnen

Woord van welkom en afkondigingen door de lector Freddy Jansen

Lied 556: 1,3,5

Stil gebed — Onze hulp — Groet

Inleidend woord

Aandacht voor de liturgische bloemschikking (foto)

Drempelgebed en gebed om de heilige Geest

Lied 561

Aandacht kindernevendienst

De Wakkere Wandelaar komt binnen

Sketch

Projectverbeelding

Projectlied

Kinderen gaan naar de kindernevendienst en maken daar een aftelkalender voor
Pasen

Schriftlezingen door de lector Freddy Jansen:

Marcus 1: 9-15

9 In die tijd kwam ook Jezus daarheen, vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, en liet zich door
Johannes dopen in de Jordaan.



10 Op het moment dat Hij uit het water omhoogkwam, zag Hij de hemel openscheuren en de
Geest als een duif op zich neerdalen,

11 en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in Jou vind Ik vreugde.’
12 Meteen daarna dreef de Geest Hem de woestijn in.

13 Veertig dagen bleef Hij in de woestijn, waar Hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij
leefde er te midden van de wilde dieren, en engelen dienden Hem.

14 Nadat Johannes gevangengenomen was, ging Jezus naar Galilea, waar Hij Gods goede
nieuws verkondigde.

15 Dit was wat Hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot
inkeer en geloof dit goede nieuws.’

Hebreeén 4: 14-16

14 Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemelsferen is doorgegaan, Jezus,
de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden.15 Want deze
hogepriester kan met onze zwakheden meevoelen omdat Hij, net als wij, in elk opzicht op de
proef is gesteld, maar dan zonder te zondigen. 16 Laten we dus zonder schroom de troon van
Gods genade naderen, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade
vinden.

Lied 538: 2, 4

Overdenking

Lied 91A: 1,2

Afkondiging van overlijden gevolgd door het zingen van lied 753: 1

Gebeden

Aandacht collecte

Tijdens het voorspel van het slotlied komen de kinderen van de kindernevendienst terug
en kunnen de kinderen van de oppas worden gehaald

Lied 578:1,2,6

Zegen met gezongen ‘Amen’



Na afloop van de dienst zal gemeentelid Gerdien van Ort onder de koffie haar ervaringen met
ons delen die ze opdeed in de periode rond kerst afgelopen december op de Westelijke
Jordaanoever. Ze verbleef daar in het kader van een activiteit van Tent of Nations. Welkom!



