
Welkom 

Zingen: Psalm 52 couplet 2 en 7  
 
'k Heb naar den HEER gevraagd 
en Hij beantwoordt mijn gebed. 
Hij heeft mij van mijn angst gered, 
en mijn verlossing daagt. 
Die opzien naar den HEER, 
zij zullen blinken in het licht, 
geen schaamrood is op hun gezicht, 
nooit slaan zij d' ogen neer. 
 
Wie God roept hoort Hij aan 
en Hij verlost wie is benard. 
Hij zal gebrokenen van hart 
in gunst terzijde staan. 
Wie 's HEEREN recht betracht 
vindt in de wereld droefenis, 
maar God, die zijn verlosser is, 
blijft op zijn heil bedacht. 
 
Stil gebed 
 
Groet en bemoediging 

 
Zingen: Lied 289 
 
Heer, het licht van uw liefde schittert,  
schijnt in donkere diepten, schittert;  
Jezus, licht voor de wereld,  
verlicht ons door de waarheid die u geeft, bevrijd ons.  
Schijn op mij, schijn op mij.  
Refrein:  
Kom, Jezus, kom,  
vul dit land met uw Vaders glorie;  
blaas, Geest, ons aan,  
zet ons hart in vlam, stroom,  
overstroom alle naties met uw genade.  
Geef ons uw woord,  
Heer, ontsteek hier het licht.  

 



Heer, ik kom in uw stralend schijnsel, 
uit de schaduw in uw nabijheid; 
door uw Zoon mag ik staan in uw luister, 
toets mij, test mij, verteer al mijn duister. 
Schijn op mij, schijn op mij. 
Refrein:  
Kom, Jezus, kom,  
vul dit land met uw Vaders glorie;  
blaas, Geest, ons aan, z 
et ons hart in vlam, stroom,  
overstroom alle naties met uw genade.  
Geef ons uw woord,  
Heer, ontsteek hier het licht.  
 
Heer, hoe meer wij uw helder licht zien  
en de weerglans op ons gezicht zien,  
zal ons leven voor anderen stralen,  
het verhaal van uw liefde vertalen.  
Schijn in mij, schijn door mij. 
Refrein:  
Kom, Jezus, kom,  
vul dit land met uw Vaders glorie;  
blaas, Geest, ons aan, z 
et ons hart in vlam, stroom,  
overstroom alle naties met uw genade.  
Geef ons uw woord,  
Heer, ontsteek hier het licht.  
 
Gebed 
 
Bijbellezing: Jesaja 52, 13 – 53, 5 
 
Ja, mijn dienaar zal slagen, 
hij zal groots zijn en hoogverheven. 
Zoals hij velen deed huiveren 
– zo mismaakt was hij, zo weinig menselijk zijn aanblik, 
zijn uiterlijk had niets meer van een mens –, 
zo zal hij veel volken opschrikken, 
en koningen zullen sprakeloos staan. 
En zij aan wie niets was verteld, zullen zien, 
zij die niets hadden gehoord, zullen begrijpen. 
Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? 
Aan wie is de macht van de HEER geopenbaard? 
Als een loot schoot hij op onder Gods ogen, 
als een scheut uit dorre grond. 
Onopvallend was zijn uiterlijk, 
hij miste iedere schoonheid, 
zijn aanblik kon ons niet bekoren. 
Hij werd veracht, door mensen gemeden, 
hij was een man die het lijden kende 
en met ziekte vertrouwd was, 
een man die zijn gelaat voor ons verborg 
en door ons werd verguisd en geminacht. 
Maar hij was het die onze ziekten droeg, 
die ons lijden op zich nam. 



Wij echter zagen hem als een verstoteling, 
door God geslagen en vernederd. 
Om onze zonden werd hij doorboord, 
om onze wandaden gebroken. 
De straf die hij onderging bracht ons vrede, 
zijn striemen gaven ons genezing. 
 
Zingen: Lied 575 couplet 1 
 
Jezus, leven van ons leven, 
Jezus, dood van onze dood, 
Gij hebt U voor ons gegeven, 
Gij neemt op U angst en nood, 
Gij moet sterven aan uw lijden 
om ons leven te bevrijden. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
 
Bijbellezing: Johannes 12, 20 –  43 
Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. Zij 
gingen naar Filippus uit Betsaïda in Galilea, en vroegen of ze Jezus konden zien. 
Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. Jezus zei: 
‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Werkelijk, Ik 
verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, 
maar wanneer hij sterft brengt hij veel vruchten voort. Wie zich aan zijn leven 
vastklampt, verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven loslaat, behoudt het voor 
het eeuwige leven. Wie Mij dient moet Mij volgen: waar Ik ben zal ook mijn dienaar zijn, 
en wie Mij dient zal door de Vader geëerd worden. 
Nu slaat de angst Mij om het hart. Wat moet Ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan Mij 
voorbijgaan? Maar hiervoor ben Ik juist gekomen. Laat nu zien hoe groot uw naam is, 
Vader.’ Toen klonk er een stem uit de hemel: ‘Ik heb mijn grootheid getoond en Ik zal 
mijn grootheid weer tonen.’ De mensen die daar stonden en dit hoorden, zeiden: ‘Een 
donderslag!’ Maar er waren er ook die zeiden dat het een engel was die tegen Hem 
gesproken had. Jezus zei: ‘Die stem heeft niet voor Mij gesproken, maar voor u. Nu 
wordt het oordeel over deze wereld geveld, nu zal de heerser van deze wereld 
uitgebannen worden. Wanneer Ik van de aarde omhooggeheven word, zal Ik iedereen 
naar mij toe halen.’ Daarmee duidde Hij aan welke dood Hij zou sterven. De mensen 
zeiden: ‘Maar wij hebben uit de wet begrepen dat de messias eeuwig blijft leven. 
Waarom zegt U dan dat de Mensenzoon omhooggeheven moet worden? Wie is die 
Mensenzoon?’ ‘Nog een korte tijd is het licht bij u,’ antwoordde Jezus. ‘Ga uw weg 
zolang het licht is en laat de duisternis u niet overvallen; wie in het donker loopt weet 
niet waar hij heen gaat. Geloof in het licht zolang u het licht bij u hebt, dan bent u 
kinderen van het licht.’ Na deze woorden ging Jezus weg en Hij hield zich voor hen 
schuil. Ondanks alle tekenen die Hij voor hun ogen verricht had, geloofden ze niet in 
Hem. Zo moesten de woorden van de profeet Jesaja in vervulling gaan, die zei: 
‘Heer, wie heeft geloofd wat wij hebben gezegd? 
Aan wie is de macht van de Heer geopenbaard?’ 
Ze konden niet tot geloof komen, want Jesaja heeft ook gezegd: ‘Hij heeft hun ogen 
verblind en hun hart ongevoelig gemaakt. Anders zouden zij met hun ogen zien en met 
hun hart begrijpen, ze zouden op hun schreden terugkeren en Ik zou hen genezen.’ 
Jesaja doelde op Jezus toen hij dit zei, omdat hij zijn majesteit zag. Toch waren er ook 
veel leiders die wel in Hem geloofden, maar vanwege de farizeeën kwamen ze daar 
niet openlijk voor uit, omdat ze niet uit de synagoge gezet wilden worden. Ze stelden 
meer prijs op de eer van mensen dan op de eer van God. 
 



Zingen: Lied 898  
 
Een vaste burcht is onze God, 
een wal die 't kwaad zal keren; 
zijn sterke arm houdt buiten schot 
wie zich niet kan verweren. 
De vorst van het kwaad, 
de aartsvijand staat 
geharnast in 't veld; 
in list en in geweld 
kan geen hem evenaren. 
 
Al onze macht is ijdelheid: 
wij gaan terstond verloren, 
wanneer de held niet voor ons strijdt, 
die God heeft uitverkoren. 
Zo gij 't nog niet wist; 
Jezus Christus is 't, 
de Heer van 't heelal, 
die overwinnen zal, 
God zelf staat ons terzijde. 
 
Al wordt de wereld ook een hel 
en 't leven niets dan lijden, 
wij vrezen niet, Immanuël 
zal stellig ons bevrijden. 
Hoe satan ook woedt 
en wat hij ook doet, 
't is macht'loos geweld, 
zijn vonnis is geveld. 
Een woord, en hij moet vallen. 
 
Gods heilig woord alleen houdt stand, 
Gods waarheid zal ons staven. 
Hij leidt ons en met milde hand 
schenkt Hij zijn geestesgaven. 
Al rooft de tyran 
ons wat hij maar kan, 
ons goed en ons bloed, 
laat hem zijn overmoed! 
Gods rijk blijft ons behouden 
 
Preek 
 
Zingen: ‘Komt als kind’ren van het Licht’ (Luthers Gezangboek) 
 
Komt als kind’ren van het licht  
aan het werk getogen.  
Vreest niet, elke vijand zwicht  
voor Gods alvermogen.  
Alles sterkt u in uw loop,  
toekomst en verleden,  
leg maar steeds vol blijde hoop,  
al uw kracht in 't heden.  
 
’t Licht gaat op, de dag genaakt,  
’t duister is gevloden.  



Gij die slaapt, sta op, ontwaakt  
en rijst uit de doden.  
Christus roept, volgt, volgt Hem nu,  
Hij roept u ten leven.  
Lichten wil Hij over u,  
u Zijn vrede geven. 
 
Gebed 
 
Zingen: Lied 547 
 
Met de boom des levens wegend op zijn rug  
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.  
Kyrie eleison, wees met ons begaan,  
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.  
 
Laten wij dan bidden in dit aardse dal,  
dat de lieve vrede ons bewaren zal,  
Kyrie eleison, weest met ons begaan,  
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan,  
 
want de aarde vraagt ons om het zaad des doods,  
maar de hemel draagt ons op de adem Gods.  
Kyrie eleison, wees met ons begaan,  
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.  
 
Laten wij God loven, leven van het licht,  
onze val te boven in een evenwicht,  
Kyrie eleison, wees met ons begaan,  
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan, 
 
Want de aarde jaagt ons naar de diepte toe,  
maar de hemel draagt ons, liefde wordt niet moe.  
Kyrie eleison, wees met ons begaan,  
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.  
 
Met de boom des levens doodzwaar op zijn rug  
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.  
Kyrie eleison, wees met ons begaan,  
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 
 
Zegen  
 

 

 
 

 

 

 



 

 


