Liturgie 11 mei 2025 Gebouw Irene Witharen om 10.00 uur

De kerkenraad komt binnen

Organist: Frans Dijkstra

Woord van welkom en afkondigingen door de ouderling van dienst

Lied 885:1

Stil gebed — Onze hulp — Groet

Inleidend woord

Gebed voor de nood van de wereld waarbij na elk blokje het ‘Heer ontferm U’ (3x)
klinkt

Geroepen om te zingen 37 (Melodie: Midden in de winternacht)

Heer, ontferm U, smeken wij, over heel Uw aarde.
Keer de dood en maak ons vrij,

Schep een ploeg van zwaarden.

Dan komt vrede in het zicht,

Wordt Uw schepping opgericht!

Daarom zingen wij — dwars door tranen — blij

Van Uw trouw, ja Uw trouw

En Uw eer en glorie.

Eens komt Uw victorie!

Enkele woorden voor de kinderen
‘Allerleukste liedje’
Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Joh. 21: 15-17

15 Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je
Mijj lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.’
Hij zei: “Weid mijn lammeren.’

16 Nog eens vroeg Hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je Me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja,
Heer, U weet dat ik van U houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,’

17 en voor de derde maal vroeg Hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van Me?’
Petrus werd verdrietig omdat Hij voor de derde keer vroeg of hij van Hem hield. Hij zei:
‘Heer, U weet alles, U weet toch dat ik van U houd.” Jezus zei: “Weid mijn schapen.



ELB 188 ‘k Stel mijn vertrouwen (eerst eenstemmig, daarna in canon)

Verkondiging

Lied 708: 6

Afscheid en welkom

Lied 791: 1, 2,3,5

Gebed

Bevestiging met handoplegging

Opwekking 710: Gebed om zegen

Belofte van de gemeente

Lied 362: 2

Eventuele afkondigingen (eventueel gevolgd door het zingen van lied 753:1)

Gebeden

Aandacht voor de collecte

Lied 418: 1



Zegen met gezongen ‘Amen’

Bij de uitgang kunnen de ambtsdragers die afscheid namen en de ambtsdragers die in
het ambt bevestigd zijn gefeliciteerd worden



