Liturgie zondagmorgen 22 juni in de Hervormde kerk te Ommen

-Psalm 27:1en7
-Onze Hulp en Groet
-Eigene van de zondag
-Lied 704

-Gebed

-Lied 317

-Mijn licht. Mijn heil is Hij, mijn God en Here

-Dank, dank nu allen God

-Grote God, Gij hebt het zwijgen

(Indien er kinderen zijn voor de KND gaan zij tijdens het naspel van dit lied naar de KND)

-Bijbel:

-Lied 672: 1,2 en 3
-Preek

-Lied 672:4,5,6en 7
(Collecte tijdens dit lied)
-Instellingswoorden
-Lied 1006

-Nodiging

-Tafellied 379

Lucas 8, 26-39

-Komt laat ons deze dag

-Gij liefdevuur van God

-Onze Vader in de hemel

-Breek ons Heer het brood

(verzen worden verdeeld afhankelijk van het aantal tafels,
Tijdens naspel wordt er gewisseld)

-Dankgebed
-Slotlied 388: 1,3 en 5

-Zegen

-Voor ieder van ons een plaats aan de tafel



