
Liturgie voor de Tentdienst 

in Witharen op 31 augustus 2025 

om 10.00 uur 
Thema: 

  

 

Voorganger: ds. Hans de Greef 

Ouderling van dienst: mw. Ina Bremmer 

 

Muzikale medewerking: gitaristen/zangers van de Ezra-band uit 

Balkbrug/Dedemsvaart 

 

Welkom 

 

Zingen: Welkom in Gods huis - Hemelhoog 707 

 

Kom, als je honger hebt of dorst.  

Hier kun je eten, deel met ons. 

Kom met je tranen en je pijn.  

Hier is het goed, hier mag je zijn. 

Met open armen word je ontvangen. 

  

Kom, als je moe bent van je vlucht.  

Hier ben je veilig, hier is rust. 

Kom met je wanhoop en verdriet.  

Hier mag je weer een toekomst zien.  

Met open armen word je ontvangen. 

  

Welkom in Gods huis, welkom in Gods huis, 

welkom in Gods huis, welkom, welkom thuis. 

  

 

 

Welke plaats kies jij? 
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Kom met je leegte en je angst.  

Hier word je liefdevol omarmd. 

Kom maar, als niemand je verstaat.  

Hier is een plek voor jouw verhaal.  

Met open armen word je ontvangen. 

  

Welkom in Gods huis, welkom in Gods huis, 

Welkom in Gods huis, welkom, welkom thuis. 

 

Bemoediging en groet 

 

Gebed 

 

Inleiding thema 

 

Zingen: Weet je dat de Vader je kent - ELB 471 

 

Weet je dat de Vader je kent,  

weet je dat je van waarde bent,  

weet je dat je een parel bent,  

een parel in Gods hand,  

een parel in Gods hand.  

 

Ze zeggen allemaal je kan niks doen, je bent een oen,  

ze trekken altijd aan mijn paardenstaart, ik ben niks waard.  

Nou heb ik weer de ranja omgegooid, ik leer het nooit.  

Mijn moeder luistert nooit als ik wat zeg, 'k heb altijd pech,  

ik ga maar weg.  

 

Weet je dat de Vader je kent,  

weet je dat je van waarde bent,  

weet je dat je een parel bent,  

een parel in Gods hand,  

een parel in Gods hand.  

 

Ik snap alweer niks van die rare som, ik ben zo dom,  

m'n bloes zit onder de spaghettimix, ik kan ook niks.  

Al noemt de hele klas mij sacherijn, ik mag er zijn,  

Al zegt mijn broertje steeds wat stout ben jij –  

God houdt van mij, God houdt van mij!  
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Ik weet dat de Vader mij kent,  

ik weet dat ik van waarde ben,  

Ik weet dat ik een parel ben,  

een parel in Gods hand,  

een parel in Gods hand 

 

Zingen: Mijn hulp is van U Heer - Opwekking 640 

 

Ik hef mijn ogen op naar de bergen,  

waar komt mijn hulp vandaan? 

Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,  

die mij bij zal staan. 

 

Mijn hulp is van U, Heer, die alles heeft gemaakt. 

U zult voorkomen dat ik wankel of val. 

U bent mijn beschermer die over mij waakt, 

die niet sluimeren of slapen zal. 

 

Wat kan mij gebeuren door zon of door maan? 

U bent mijn schaduw, U bent er altijd. 

Bewaart heel mijn leven; mijn komen en gaan, 

U beschermt mij tot in eeuwigheid. 

Mijn hulp is van U, Heer!  

Mijn hulp is van U, Heer. 

 

Mijn hulp is van U, heer. 

O, van U! 

 

Lezing: Deuteronomium 24: 17-22 

 

[17] U moet de rechten van vreemdelingen en wezen 

eerbiedigen; van weduwen mag u het overkleed niet in pand 

nemen. [18] Bedenk dat u zelf slaaf bent geweest in Egypte 

totdat de HEER, uw God, u heeft bevrijd. Daarom gebied ik u zo 

te handelen. 

[19] Wanneer u bij de graanoogst op de akker een schoof 

vergeet, mag u niet teruggaan om die op te halen. Laat hem 

achter voor de vreemdelingen, weduwen en wezen. De HEER, uw 

God, zal u erom zegenen in alles wat u onderneemt. [20] En 

wanneer u bij de olijvenoogst tegen de takken slaat, mag u 
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achteraf niet nagaan of u wel alles hebt. De rest is voor de 

vreemdelingen, weduwen en wezen. [21] En wanneer u bij de 

wijnoogst druiven plukt, mag u niet alles nog eens nalopen. De 

rest is voor de vreemdelingen, weduwen en wezen. [22] Bedenk 

dat u zelf slaaf bent geweest in Egypte. Daarom gebied ik u zo te 

handelen. 

 

Zingen: Breng dank aan de Eeuwige - Opwekking 331 

 

Breng dank aan de Eeuwige, breng dank aan de Heilige,  

breng dank aan onze Vader die ons Jezus zond. (2x) 

 

Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk,  

zegt de arme: ik ben rijk, 

om wat de Here heeft gedaan voor ons. 

Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk,  

zegt de arme: ik ben rijk,  

om wat de Here heeft gedaan voor ons. 

Breng dank. 

 

Lezing Lucas 14:1 en 7-15 

 

Een feestmaal op sabbat 

[1] Toen Hij op sabbat in het huis van een vooraanstaande 

farizeeër was, waar Hij voor een maaltijd was uitgenodigd, werd 

Hij scherp in het oog gehouden. 

 

[7] Hij vertelde de genodigden een gelijkenis, want Hij had gezien 

hoe ze de ereplaatsen voor zichzelf kozen. Hij zei tegen hen: [8] 

‘Wanneer u door iemand wordt uitgenodigd voor een bruiloft, kies 

dan niet de ereplaats, want misschien is er wel iemand 

uitgenodigd die voornamer is dan u, [9] en dan moet uw gastheer 

tegen u zeggen: “Sta uw plaats aan hem af.” Dan zult u 

beschaamd de minste plaats moeten innemen. [10] Als u wordt 

uitgenodigd, kies dan de minste plaats, zodat uw gastheer tegen 

u zal zeggen: “Vriend, kom toch dichterbij!” Dan wordt u eer 

betoond ten overstaan van iedereen die samen met u aanligt. 

[11] Want wie zichzelf verhoogt zal worden vernederd, en wie 

zichzelf vernedert zal worden verhoogd.’ 

[12] Tegen degene die Hem had uitgenodigd, zei Hij: ‘Wanneer u 

een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw 
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vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke buren. Want zij 

zullen op hun beurt u uitnodigen, en zo doen zij iets voor u terug. 

[13] Wanneer u een feestmaal geeft, nodig dan armen, 

kreupelen, verlamden en blinden uit. [14] Dan zult u gelukkig 

zijn, juist omdat zij niets kunnen terugdoen. Want u zult ervoor 

beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen.’ [15] 

Een van de andere gasten, die dit hoorde, zei tegen Hem: 

‘Gelukkig al wie zal deelnemen aan de maaltijd in het koninkrijk 

van God!’ 

 

Zingen: Aan de tafel wordt het stil - Opwekking 705 

 

Aan de maaltijd wordt het stil, als de meester knielen wil,  

en vol liefde als een knecht, elk apart de voeten wast  

en zegt: dit is wat Ik wil dat jullie doen,  

dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.  

Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,  

dit is wat de wereld ziet van Mij, als je Mij gaat volgen 

 

Refrein:  

Toon mijn liefde aan de ander, dien de ander,  

zo heb Ik ook jou liefgehad.  

Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,  

dien de ander,  

zo heb ik ook jou liefgehad. 

 

In de wereld wordt het stil, als wij doen wat Jezus wil  

en gaan dienen als een knecht, zoals Hij ons heeft gezegd,  

Hij zei: Dit is wat Ik wil dat jullie doen,  

dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,  

Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,  

dit is wat de wereld ziet van Mij  

Als je Mij gaat volgen 

 

Refrein. 

 

Zingen: Er is een dag - Opwekking 585 

 

Er is een dag waar al wat leeft allang op wacht,   

een dag van blijdschap, als heel de schepping wordt bevrijd.   

En op die dag, dan komt de Heer en haalt zijn bruid,   
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die rein en stralend opgaat in zijn heerlijkheid. 

Er klinkt geschal, wanneer de graven opengaan  

en doden opstaan, voor eeuwig levend door zijn kracht.   

Hun aardse tent wordt nu bekleed met heerlijkheid,  

de dood verzwolgen, overwonnen voor altijd.  

  

Refrein:   

Spoedig zullen wij Hem zien en voor altijd op Hem lijken  

en Jezus kennen zoals Hij is, amen!   

Nooit meer tranen, nooit meer pijn,  

want wij zullen met Hem leven in zijn nabijheid, voor altijd.   

Amen, amen!  

 

Dus kijk omhoog en zie wat nog verborgen is,  

maar wat beloofd is, dat blijft in alle eeuwigheid.  

En als je lijdt, weet dat het maar voor even is.   

Als Jezus terugkomt, deel je in zijn heerlijkheid.  

 

Refrein.  

 

Overdenking  

 

Zingen: Heer U bent mijn leven - Hemelhoog 479 

 

Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta.  

Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt.  

Uw woord is het pad de weg waarop ik ga,  

zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta.  

Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij. 

Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 

 

’k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd,  

eeuw’ge Zoon van God, die mens werd zoals wij.  

U, die stierf uit liefde, leeft nu onder ons  

en met God de Vader en verenigt met uw volk.  

Tot de dag gekomen is van uw wederkomst,  

dan brengt U ons thuis in Gods rijk. 
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Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw.  

Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.  

En niets in dit leven zal ons scheiden Heer.  

Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los.  

Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd.  

En in uw vergeving leef ik nu. 

 

Vader van het leven, ik geloof in U.  

Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U.  

Kom hier in ons midden, Geest van liefd’ en kracht, 

U die via duizend wegen ons hier samen bracht.  

En op duizend wegen, zendt U ons weer uit,  

om het zaad te zijn van Gods rijk. 
 

Gebed 
 

Collecte (bestemd voor de actie “Rolstoelbus voor Siger”)  

Tijdens de collecte: luisterlied Houd vol - Opwekking 798 
 

Wij zijn het volk van God,  

wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar.  

Een leven lang te gast,  

er ligt een hemels vaderland voor ons klaar. 

Houd vol, houd vol, Hij laat niet los. 

 

Het is een zegetocht van heiligen en twijfelaars bij elkaar.  

Maar kijk, wij lopen nog,  

wij lopen wat God heeft beloofd achterna. 

Houd vol, houd vol, Hij laat niet los. 

 

Refrein:  

God is voor ons, God is naast ons, God is altijd om ons heen.  

Laat maar komen wat hierna komt, want Hij laat ons nooit alleen. 

 

En nu wij zijn omringd  

door zoveel helden die ons voor zijn gegaan,  

nu geven wij niet op.  

Het zijn de schouders waarop wij mogen staan. 

Houd vol, houd vol, Hij laat niet los. 

 

Refrein. 
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Zingen: Heer Uw licht en Uw liefde schijnen - Opwekking 

334 

 

Heer, uw licht en uw liefde schijnen  

waar U bent zal de nacht verdwijnen.  

Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.  

Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.  

Schijn in mij, schijn door mij. 

 

Refrein:  

Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.  

Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.  

Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen.  

Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint. 

 

Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.  

Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.  

Door het bloed mag ik U toebehoren.  

Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.  

Schijn in mij, schijn door mij. 

 

Refrein. 

 

Staan wij oog in oog met U Heer.  

Daalt uw stralende licht op ons neer.  

Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.  

U volmaakt wie volkomen zich geven.  

Schijn in mij, schijn door mij. 

 

Refrein. 

 

Zegen 

 


