
Liturgie 7 september 2025 om 9.30 uur Gereformeerde kerk Ommen 

m.m.v. Ommer Mannenkoor o.l.v. Gezinus Veldman en organist Frans Dijkstra 

 

Voor de dienst: Mannenkoor  

 

1. Loflied Te Deum Laudamus  

2. ‘Het het nog nooit zo duuster west’ (met gesproken tekst door Jacob Heikens) 

 

Woord van welkom en afkondigingen door lector Sandra Weller 

 

Psalm 150: 1 (allen) en 150a: 1 (Mannenkoor)  4 (allen) 

 

Stil gebed – Bemoediging – Groet 

 

Inleidend woord 

 

Aandacht symbolisch bloemstuk door Klazien Welleweerd 

 

Gebed 

 

Lied 274 (tijdens het naspel komen de kinderen naar voren) 

 

Aandacht voor de kinderen gevolgd door het zingen van ‘We gaan voor even uit elkaar’ 

 

De verbondenheid van God met heel ons leven 

 

 Inleiding 

 Doop 

 Zingen: Refrein: ELB 471 ‘Weet je dat de Vader je kent?’ 

 Heilig Avondmaal 

 Lied 388: 1, 5 (door Mannenkoor, gemeente refrein) 

 Zegening 

 

 

 Lied 791: 1, 4 



 Uitvaart 

 Zingen van lied 91A: 1 

 

Lezingen door de lector:  

 

Prediker 5: 1 

Wees niet te haastig met je woorden en doe God niet overijld met heel je hart geloften. Want 

God is in de hemel en jij bent op aarde, dus moet je spaarzaam met je woorden zijn. 

 

 Joh. 14: 1-9 

1 Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op Mij. 

2  In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou Ik anders gezegd hebben dat Ik een plaats 

voor jullie gereed zal maken? 

3  Wanneer Ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom Ik terug. Dan zal Ik jullie met 

me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar Ik ben. 

4 Jullie kennen de weg naar waar Ik heen ga.’ 

5  Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens waar U naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de 

weg daarheen kunnen weten?’ 

6  Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan 

door Mij. 

7  Als jullie Mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie Hem, 

want jullie hebben Hem zelf gezien.’ 

8  Daarop zei Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.’ 

9  Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je Me niet, Filippus? Wie Mij gezien 

heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? 

 

Lied 275 (alle verzen, wisselzang, allen: vers 1, 3 Mannenkoor: vers 2 en 4) 

 

Overdenking 

 

Lied: You raise me up (door het Mannenkoor) 

 

Afkondigingen van overlijden gevolgd door lied 753: 1 

 

Gebeden 



 

Aandacht voor de collecte  

 

Lied: Jacob’s Ladder (Mannenkoor) 

 

(de kinderen van de kindernevendienst komen terug) 

 

Het woord aan de kindernevendienst 

 

Uitleidende woorden door collega ds. Hans de Greef  

 

Tijdens het voorspel van het slotlied kunnen de kinderen van de oppas worden gehaald 

 

Lied 608: 1, 3 De steppe zal bloeien 

 

Zegen met gezongen ‘Amen’  

 

 


