Zondag 5 oktober 2025. Gereformeerde Kerk
Ommen

Israélzondag; thema uit Psalm 14 — de lach van de zwakke

Organist Frans Dijkstra
Ds. Piet Rozeboom

e Welkom en mededelingen

e Zingen Psalm 87: 1, 3, 4 Op Sions berg sticht God zijn heilige
stede

Stil gebed, aanvangswoord en groet

Keervers/drempelgebed

Als gloria Psalm 87: 2 Rahab en Babel zullen U behoren
Gebed om ontferming; bemoediging en wegwijzing.

Zingen LB 286: 1, 2, 3 Waar de mensen dwalen in het donker.
Kinderpraat

Met de kinderen zingen wij: (Hemelhoog 45)

Hiney matov oema nayim,

shevet achim gam yachad

(in beurtzang; eerste regels meisjes en vrouwen; tweede regel
jongens en mannen)

Kinderen gaan naar de nevendienst

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing Psalm 14

Zingen Psalm 85: 2, 3 Of blijft uw wrevel tegen ons gericht?
Verkondiging; naar Psalm 14 — de lach van de zwakke.
Zingen LB 1005: 1, 2, 3, 4, 5 Zoekend naar licht hier in het duister
(eventueel) gedenken en “Er is een land van louter licht”.
Dienst der gebeden

Inzameling van gaven

Slotlied LB 608: 1, 2, 3 De steppe zal bloeien

Zegen

Beaamd door LB 425 Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen



