
Taizé-dienst zondag 19 oktober 2025, 19:00, in De Kern. 

Met medewerking van: de taakgroep eredienst, ds. Hans de Greef, Margreet Rozeboom 

altblokfluit, Marijke van Harten dwarsfluit en Frans Dijkstra piano. 

Welkomstwoord 

Openingstekst (tekst lied 192a)  

V Nu de avond valt 

A Laat uw licht ons leiden! 

V ontvonkt de vlam van uw nabijheid 

A Laat uw licht ons leiden! 

V een vuurkolom het duister door 

A Laat uw licht ons leiden! 

V en van de nieuwe dag ons teken. 

A Laat uw licht ons leiden! 

V In de lichtkring van uw liefde verzameld, 

A Laat uw licht ons leiden! 

V nu hier de avond valt, 

 zingt ons de stilte uw naam ter eer. 

A Laat uw licht ons leiden! 

 

Zingen lied  598 Als alles duister is 

Ondertussen is er gelegenheid een kaarsje aan te steken. 

 

Zingen Taizé liederen-en gebedenboek 1 God, geef dat mijn gedachten gericht zijn op U. 

 

Lezing Psalm 121 

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, 

van waar komt mijn hulp? 

Mijn hulp komt van de heer 

die hemel en aarde gemaakt heeft. 

Hij zal je voet niet laten wankelen, 

hij zal niet sluimeren, je wachter. 



Nee, hij sluimert niet, hij slaapt niet, 

de wachter van Israël. 

De heer is je wachter, 

de heer is de schaduw aan je rechterhand: 

overdag kan de zon je niet steken, 

bij nacht de maan je niet schaden. 

De heer behoedt je voor alle kwaad, 

hij waakt over je leven, 

de heer houdt de wacht 

over je gaan en je komen 

van nu tot in eeuwigheid. 

Zingen Lied 103e Bless the Lord my soul 

Lezing Lucas 19:1-10 

Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar een man die Zacheüs heette, een rijke 

hoofdtollenaar. Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar 

dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel 

vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbijkwam. Toen 

Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: “Zacheüs, kom vlug naar beneden, want 

vandaag moet ik in jouw huis verblijven.” Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving 

Jezus vol vreugde bij zich thuis. Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: “Hij is het 

huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.” Maar 

Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: “Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef 

ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig.” Jezus zei 

tegen hem: “Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van 

Abraham. De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.” 

Stilte 

 

Zingen: Taizé liederen-en gebedenboek 54 Iedere nacht verlang ik 

 Taizé liederen-en gebedenboek 53 I am sure I shall see 

Taizé liederen-en gebedenboek 124 Zie uit naar God, zijn dag komt gauw. 

Ondertussen is er gelegenheid een gebedsbriefje in te vullen 

 

Voorbeden 

God, Schepper en Redder, bron van vrede voor heel de aarde: wees vandaag ons leven. 

Christus, u roept ons op tot samen delen met anderen: maak ons één in uw liefde. 



Christus, onze Herder, u zoekt hen die verloren zijn, u bezoekt degenen die aan hun lot zijn 

overgelaten en eenzame mensen: geef hun hoop nieuw leven. 

Trooster Geest, u legt in ons vreugde en hoop: vervul ons met uw liefde. 

Trooster Geest, u wekt in ons een liefde die vergeeft: kom in ons, heilige Geest. 

 

Gebedsintenties 

Afgewisseld met Kyrie nr. 12  

 

In de naam van Jezus die ons leerde bidden 

Onze Vader …. 

 

Zingen: Taizé liederen-en gebedenboek 31 Christe Salvator 

Lied 900: Nada te turbe  

Zegenbede 

V Bidden wij tot de Barmhartige: 
Behoed ons met het licht van uw aangezicht.  

A Amen 
 
V Richt ons met uw woord onderweg. 
A Amen 
 
V Zegen ons met leven in overvloed. 
A Amen 
 
V Zegene u de almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
A Amen 
 
Bij het verlaten van de zaal Lied 117d Laudate Dominum 

 


