
Welkom in de SIEN-dienst 

Zeg jij weleens 
Dankjewel…..

Verteller: ds. Hans Schipper
Organist/pianist: Frans Dijkstra



Na het welkom zingen we het eerste lied:

Dank U voor deze zondagmiddag
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen bij 
U komen mag.

.



Dank U voor alle goede 
vrienden, 
dank U voor al wat leeft.
Dank U voor wat ik niet 
verdiende: dat U mij vergeeft



Dank u voor alle bloemengeuren, 

dank U voor ieder klein geluk,

dank U voor alle heldre kleuren, 

dank U voor muziek.



Dank U dat U hebt willen spreken, 

dank U, U hoort in ieders taal.

Dank U dat U het brood wilt breken 
met ons allemaal



Dank U uw liefde kent geen 
grenzen, 

dank U dat ik nu weet daarvan.                                                                                       
Dank U, o God, ik wil U danken dat 
ik danken kan



We zijn stil en de dominee spreekt het 
‘Onze hulp’ uit en we krijgen de 

groeten van God.

We zingen een blij lied: 



Maak een vrolijk geluid voor de Heer,
of je thuis bent of buiten op straat.
Maak een vrolijk geluid voor de Heer
met de bel van je fiets op de maat. 
Want een vrolijk geluid maakt Hem blij.
Doe je mee, want ook jij hoort er bij.
Zing en fluit! * * *
Roep het uit! * * *
Maak een vrolijk geluid voor de Heer.
Maak een vrolijk geluid voor de Heer.



Maak een vrolijk geluid voor de Heer,

Of je thuis bent of buiten op straat.

Maak een vrolijk geluid voor de Heer,

met de bel van je fiets op de maat.

Want een vrolijk geluid maakt Hem blij,

dat Hij jubelt met jou en met mij.

Zing en fluit! * * *

Roep het uit! * * *

Maak een vrolijk geluid voor de Heer.

Maak een vrolijk geluid voor de Heer.



We bidden of God ons wil helpen 
bij het zingen, muziek maken, 
lezen, vertellen en luisteren.



We zingen Lied 459 : 1 en 2(ELB)
Lees je bijbel bidt elke dag

Lees je bijbel, bid elke dag,
bid elke dag, bid elke dag.
Lees je bijbel, bid elke dag,

dat je groeien mag,
dat je groeien mag,
dat je groeien mag.

Lees je bijbel, bid elke dag,
dat je groeien mag.



Read your bible, pray every day,

pray every day, pray every day.

Read your bible, pray every day,

if you want to grow,

if you want to grow,

if you want to grow.

Read your bible, pray every day,

if you want to grow.



We lezen lukas 17:11-19

uit de Bijbel in gewone taal.



Zingen ‘Geef mij kracht’ 

Geef mij kracht,
heel mijn leven, Heer. 3x

O, geef mij kracht.



Voor uw dienst wil ik leven, Heer.

Voor uw dienst wil ik geven, Heer.

Voor uw dienst wil ik werken, Heer.

O, geef mij kracht.



Geef mij kracht,
heel mijn leven, Heer. 3x

O, geef mij kracht.



Ik ben mens, onder velen, Heer.

Ik ben mens, zoals velen , Heer.

Ik ben mens, ‘k wil geloven, Heer.

O, geef mij kracht.



Geef mij kracht,
heel mijn leven, Heer. 3x

O, geef mij kracht.



Steeds op zoek naar de waarheid, 
Heer.

Steeds op zoek naar de liefde, Heer.

Steeds op zoek naar de eenheid, Heer.

O, geef mij kracht. 



Geef mij kracht,
heel mijn leven, Heer. 3x

O, geef mij kracht.



Vertelling

Zeg jij weleens dankjewel..?

?



Zingen:  Kumbaya

Kumbaya my Lord, kumbaya
Kumbaya my Lord, kumbaya
Kumbaya my Lord, kumbaya

Oh Lord, kumbaya



Someone's singing Lord, kumbaya
Someone's singing Lord, kumbaya
Someone's singing Lord, kumbaya

Oh Lord, kumbayah



Someone's crying Lord, kumbaya
Someone's crying Lord, kumbaya
Someone's crying Lord, kumbaya

Oh Lord, kumbaya



We gaan bidden tot God. Samen 
sluiten we het gebed af met het zingen 

van het “Onze Vader”.



Collecte 



Zingen: Mensen onderweg

Refrein: 

Glory, glory alleluia (3x)
Heer, wij bidden om uw licht



Mensen onderweg door stad en land 
en over zee, 

dragen in hun handen vele vragen met 
zich mee. 

Donker zijn de straten 

en verduisterd is het zicht. 
Heer, wij bidden om uw licht.



Refrein: 

Glory, glory alleluia (3x)
Heer, wij bidden om uw licht



Mensen onderweg op zoek naar vrede 
en geluk
Hier een gouden beker en daarginds is 
alles stuk. 

Huilen om een afscheid, 
een moment een blij gezicht.
Heer, wij bidden om uw licht.



Refrein: 

Glory, glory alleluia (3x)
Heer, wij bidden om uw licht



Mensen onderweg de wereld wacht 
met ongeduld, 

krotten worden huizen, lege handen 
weer gevuld. 

Zingen van de Heer, op hem is alle 
hoop gericht. 
Heer, wij bidden om uw licht.



Refrein: 

Glory, glory alleluia (3x)
Heer, wij bidden om uw licht



De dominee spreekt de zegen van God 
over ons uit 

(Zegenen wil zeggen dat je goede 
woorden meekrijgt voor onderweg)



En dan is er koffie… thee….fris..

De volgende Sien- dienst is een heel 
bijzondere: het Kerstfeest met de 

Spoorzoekers  
        op 14 december om 10.00 uur 
in   St. Willibrord, Schoolstraat 80, 

Geerdijk. 


