
Liturgie voor de dienst van 16.11.25 in GK Ommen, aanvang 09.30 uur 

 

Vooraf zingen we 281: 1, 2, 3, 6 “Wij zoeken hier Uw aangezicht” 

Welkom door lector Ria Boschman 

Psalm 113: 1 en 2 met aansluitend lied 195 “Ere zij de Vader en de Zoon” 

Stil gebed, votum en groet 

Gebed van verootmoediging en genade verkondiging 

We lezen de 10 geboden.. 

We zingen 313: 1, 2 “Een rijke schat van wijsheid” 

Gebed bij de opening van de dienst van het Woord 

Aandacht voor de kinderen 

We zingen: “Wij gaan voor even uit elkaar” 

Onder het naspel gaan de kinderen naar de nevendienst 

Lector leest Lucas 20: 27 t/m 40 

We zingen 769: 1 en 4 “Eens als de bazuinen klinken” 

Ik lees 

Zondag 22 van de Heidelbergse Catechismus 

Vraag 57: Welke troost biedt u de opstanding van het vlees? 

Antwoord: Dat niet alleen mijn ziel na dit leven terstond tot Christus, haar 

Hoofd, opgenomen zal worden, maar dat ook mijn lichaam door de kracht van 

Christus opgewekt, weer met mijn ziel verenigd en aan het verheerlijkte lichaam van 

Christus gelijkvormig zal worden. 

Overdenking 

We luisteren naar de melodie en we zingen lied 760 helemaal “Gij zijt de zin van wat wij 

zijn.” 

Gebed 

Aandacht voor de collecte 

Kinderen komen terug van de nevendienst 

Slotlied 753: 1, 2, 3, 6 “Er is een land van louter licht” 

Zegen 


