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Bloemschikking
Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
en Gods aanwezigheid onder de mensen

De cirkel symboliseert de aardbol, hemel en aarde
De heldergroene basis staat voor de nieuwe aarde.

De witte bloemen symboliseren Gods stralende
aanwezigheid

De blauw/paars bloemen: deze reiken naar de hemel,
de nieuwe hemel van waaruit het nieuw Jeruzalem
neerdaalt en vanwaar Gods nabijheid komt.

Welkom en mededelingen.

Psalm 121: Ik sla mijn ogen op en zie



Ik sla mijn ogen op en zie

de hoge bergen aan,

waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.

Mijn herder zal niet slapen.

Uw wankele voeten zet hij vast,

als gij geen uitkomst ziet:

uw wachter sluimert niet!

Zijn oog wordt door geen slaap verrast,
Hij wil, als steeds voor dezen,

Israéls wachter wezen.

De Heer brengt al uw heil tot stand,
des daags en in de nacht

houdt Hij voor u de wacht.

Uw schaduw aan uw rechterhand:
de zon zal u niet schaden,

de maan doet niets ten kwade.

De heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,

hij is het die u hoedt.

Hij zal u komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,

in eeuwigheid bewaren.

Onze hulp en groet van God.

Lied 601. Licht dat ons aanstoot in de morgen.

Licht dat ons aanstoot in de morgen,
Voortijdig licht waarin wij staan
Koud, één voor één, en ongeborgen,
Licht overdek mij, vuur mij aan.



Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als zij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt

waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

Alles zal zwichten en verwaaien

wat op het licht niet is geijkt.

Taal zal alleen verwoesting zaaien

en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Gebed.

Kindernevendienst moment

Stil maar wacht maar alles wordt nieuw.
Refrein:

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de
aarde.

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de
aarde.

1. Nu gaan de bloemen nog dood, nu gaat de zon nog onder.
En geen mens kan zonder water en zonder brood.



Refrein

2. Nu ben je soms nog alleen. Nu moet je soms nog huilen.
En als je weg wilt schuilen kun je haast nergens heen.
Refrein

3. Nu heb je nooit genoeg. Nu blijf je steeds iets missen
en in het ongewisse of je ooit krijgt wat je vroeg.
Refrein

4. Daar is geen zon en geen maan. Daar zal God ons
verlichten.

Daar zullen alle gezichten vol van zijn heerlijkheid staan.
Refrein

5. Daar is geen dorst of verdriet. Daar zal God ons omgeven.
Daar is gelukkig leven en het eindigt niet.
Refrein

6. Zing voor de eeuwige dag. Zing voor zijn komst en zeg
Amen.

Zing voor de Heer die ons samen daar al van eeuwigheid zag.
Refrein

Bijbellezing

Psalm 121 1-8

1Een pelgrimslied.

Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt
mijn hulp? 2Mijn hulp komt van de HEER, die hemel en
aarde gemaakt heeft. sHij zal je voet niet laten
wankelen,

Hij zal niet sluimeren, je wachter.

sNee, Hij sluimert niet, Hij slaapt niet, de wachter van
Israél. sDe HEER is je wachter, de HEER is de
schaduw

aan je rechterhand: soverdag kan de zon je niet
steken,

bij nacht de maan je niet schaden.



7De HEER behoedt je voor alle kwaad, Hij waakt over
je leven, ede HEER houdt de wacht over je gaan en je
komen van nu tot in eeuwigheid.

Openbaring 21: 1- 7

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

1lk zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want
de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de
zee is er niet meer. 2Toen zag ik de heilige stad, het
nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God
vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft
gemaakt voor haar man en hem opwacht. slk hoorde
een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods
woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen.
Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God
bij hen zijn. sHij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er
zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen
jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is
voorbij.’

sHij die op de troon zat zei: ‘Alles maak Ik nieuw! — Ik
hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt
gezegd is betrouwbaar en waar.’ — sToen zei Hij tegen
mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het
begin en het einde. Wie dorst heeft geef Ik vrij te
drinken uit de bron met water dat leven geeft. 7Wie
overwint vallen deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en
hij zal mijn kind zijn.

Lied 807: 1,2,5,6 Een mens te zijn op aarde.

Een mens te zijn op aarde
is eens voorgoed geboren zijn
is levenslang geboortepijn.



Een mens te zijn op aarde
Is leven van de wind.

De bomen hebben wortels

de bomen mogen stevig staan
Maar mensen moeten verder gaan.
De bomen hebben wortels

maar mensen gaan voorbij.

Een mens te zijn op aarde

is pijnlijk begenadigd zijn

en zoeken, nooit verzadigd zijn,
is rusten in de aarde

als alles is volbracht.

Hoe zullen wij volbrengen

wat door de eeuwen duren moet;
een mens te zijn die sterven moet?
Wij branden van verlangen

tot alles is voltooid.

Overdenking

Lied 608. De steppe zal bloeien
(https:/lyoutu.be/jrbt3HDdx_Y)

De steppe zal bloeien

de steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan

vanaf de dagen der schepping
staan vol water, maar dicht

de rotsen gaan open.

Het water zal stromen

het water zal tintelen, stralen,
dorstigen komen en drinken.

De steppe zal drinken,

de steppe zal bloeien,

de steppe zal lachen en juichen.



De ballingen keren

zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw

tot aan de einden der aarde

€én voor één, en voorgoed,

die keren in stoeten.

Als beken vol water

als beken vol toesnellend water
schietend omlaag van de bergen.
Met lachen en juichen

die zaaiden in tranen

die keren met lachen en juichen.

De dode zal leven.

De dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan

en onder stenen bedolven
dode, dode, sta op,

het licht van de morgen.

Een hand zal ons wenken

een stem zal ons roepen: Ik open
hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen

en wij zullen opstaan

en lachen en juichen en leven.

Gedicht:

Mensen kijken in het donker

naar een wereld vol verdriet.
Steek een kaars aan, die vertelt je
van het Licht dat je ziet.

Mensen kijken naar de sterren
maar dat licht is ver en koud.
Steek een kaars aan, die vertelt je



van het Licht dat van ons houdt.

Mensen hebben mooie plannen
maar er gaat zo vaak wat mis.
Steek een kaars aan, die vertelt je
dat Gods toekomst stralend is.

Mensen dromen mooie dromen
van een wereld licht en fijn.

Steek een kaars aan, die vertelt je
hoe de wereld ook kan zijn.

Het wordt anders, het wordt lichter
het wordt licht voor jou en mij.

En voor iedereen op aarde

God is dichtbij.

Inleidende woorden van de predikant bij
het gedenken van de namen.

Gedenken van de namen

We gaan zo mogelijk staan.

We gedenken de volgende gemeenteleden.

(Hun naam wordt genoemd, een licht wordt ontstoken)

Na het noemen van de namen gaan we weer zitten.
We luisteren naar Sela: De mensen die we missen.



We gaan zo mogelijk staan.
We gedenken de volgende gemeenteleden.
(Hun naam wordt genoemd, een licht wordt ontstoken )

Na het noemen van de namen gaan we weer zitten.
We luisteren naar een impressie van lied 730,
Heer herinner u de namen

Afkondiging van geboorte, huwelijk, overlijden
Gebeden

Collecte

Slotlied:416 Ga met God en hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen

met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,

over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,

in de dood je leven sparen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen



