
Liturgie hervormde kerk Vinkenbuurt zondag 11 januari 2025, 10 uur 
 
- Welkom en mededelingen 
 
- Intochtslied: Psalm 100:1,2,3 
 

- Stil gebed, votum & groet 
 
- Samenzang: - Samenzang: Joh. de Heer 150 (nieuwe tekst) 
 
1. Wat een vriend is onze Jezus, 
die in onze plaats ging staan.  
Wat een voorrecht dat ik door Hem, 
altijd vrij naar God kan gaan.  
Ben je bang, vermijd je vrede, 
drukken zonden je terneer,  
spreek het uit in je gebeden, 
want je leven is de Heer.  
 
2. Is er sprake van verzoeking, 
leef je in de duisternis? 
Laat je daar door Jezus redden, 
zoek Hem die het leven is. 
Kan een vriend ooit trouwer wezen 
als Hij zelfs jouw lijden draagt? 
Jezus wil je angst genezen. 
“Leef met mij” is wat Hij vraagt.  
 
3. Zijn wij zwak, belast, beladen, 
zijn wij angstig en bezorgd, 

Jezus Christus, onze toevlucht, 
U bent onze hulp en borg! 
Mochten vrienden ons verlaten, 
wij gaan biddend naar de Heer! 
In zijn armen, door zijn daden 
zijn wij veilig, altijd weer. 
 
- Leefregel: Efeze 4:21b-32 
 
- Samenzang: Lied 834 
 
- Gebed 
 

- Eerste Schriftlezing: Jesaja 42:1-7 
  
- Samenzang: Ps. 89:6 
  



- Tweede Schriftlezing: Matteüs 3:13-17 
 
-Lied voor de verkondiging: Evangelische Liedbundel 241:1,3 (“Wees stil voor het aangezicht 
van God”) 
 
- Verkondiging 

 
- Lied na de verkondiging: Lied 966:2,3,4 
 
- Dankgebed en voorbeden 
 
- Collecte 
 
- Slotlied: Lied 512:1,2,3,4 
 
- Zegen, beantwoord met lied 431c 


