
Orde van dienst Aswoensdag 18 februari 2026, 19:30, Hervormde kerk Ommen 

Interkerkelijke dienst georganiseerd door de werkgroep Rondom Pasen 

Voorganger ds. Hans de Greef 

Orgel en piano Riekus Hamberg 

Dwarsfluit Marijke van Harten 

 

 

Welkom door voorganger 

Zingen lied 543 Gij zijt in glans verschenen (staande) 

Openingstekst: 

Voorganger Onze hulp is in de naam van de Heer, 

Allen  die hemel en aarde gemaakt heeft. 

Voorganger Eer zij de heerlijkheid Gods: 

   Vader, Zoon en heilige Geest. 

Allen  Onze hulp is in de naam van de Heer, 

   die hemel en aarde gemaakt heeft.  

 

Gebed (staande) 

Niet om te oordelen zijt Gij gekomen, God, 

maar om te zoeken wat verloren is, 

om te bevrijden wie in schuld en angst gevangen zijn, 

om ons te redden als ons hart ons aanklaagt. 

Neem ons zoals wij hier aanwezig zijn, 

met heel dat zondige verleden van de wereld. 

Gij toch zijt groter dan ons hart, 

groter dan alle schuld, 

Gij zijt de schepper van een nieuwe toekomst, 

een God van liefde tot in eeuwigheid. 

Door Jezus Christus, onze Heer... 

Amen 

Zingen lied 833 Neem mij aan zoals ik ben 



Aandacht voor liturgische schikking door Hermien Horsman 

Zingen lied 833 Neem mij aan zoals ik ben  

Gedicht ‘Alles is gezegend’ van Typhoon, gelezen door Adrie Koezen 

Zingen lied 833  

Inleiding bij de schriftlezingen  

Lezing Joël 2:12-19 (BGT) 

Luisterlied Psalmen voor nu 57 Hoe sterk U bent Psalm 57 – Hoe sterk u bent 

Lezing 2 Korintiërs 5:19 – 6:2 (BGT) 

Zingen lied 103e Bless the Lord my soul 

Lezing uit psalm 103 in beurtspraak,  tekst Vijftig psalmen, liedboek 103d  

Allen  Barmhartige Heer, genadige God. 

Ja, wat de hemel is voor de aarde, 

dat is zijn liefde voor hen die geloven. 

Allen  Barmhartige Heer, genadige God. 

Zover als het Oosten van het Westen vandaan is, 

zover van ons af werpt Hij al onze zonden. 

Allen  Barmhartige Heer, genadige God. 

Hij kent ons toch, Hij is niet vergeten 

dat wij gemaakt zijn uit het stof van de aarde. 

Allen  Barmhartige Heer, genadige God. 

Mensen, hun dagen zijn als het gras, 

zij bloeien als bloemen in het open veld. 

Dan waait de wind en ze zijn verdwenen. 

Allen  Barmhartige Heer, genadige God. 

Maar duren zal de liefde van God 

voor allen die zijn verbond bewaren, 

zijn woord behartigen en het volbrengen. 

Allen  Barmhartige Heer, genadige God. 

Zingen Opwekking 770 Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam/ Ik zal er zijn 

Lezing Matteüs 6:1-6 en 6:16-21 (BGT) 

Stilte 

Zingen lied 538 Een mens te zijn op aarde 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uqjGlpVSXrw


 

 

 

Inleiding bij het ontvangen van het askruisje 

Gebeden afgesloten met Onze Vader 

Ieder die dat wil kan naar voren komen voor een askruisje 

(ondertussen muziek) 

Aandacht voor collecte die bij de uitgang gehouden wordt 

Slotlied lied 536 Alles wat over ons geschreven is 

Uitzending en zegen 


