
Zondag 22 februari 2026 te Witharen 

  

Intochtslied: Lied 213 : 1 en 2 

Votum en Groet 

Zingen: Lied 213 : 3 en 4 

Bemoediging 

Zingen: Ps. 116 : 1 en 4 

Gebed 

Schriftlezing: Genesis 3 : 1 – 7 

Zingen: lied 489 : 1 

Schriftlezing: Mattheus 4 : 1 – 13 

Zingen: Lied 538 : 1, 2, 3 en 4 

Overdenking 

Zingen: Lied 299 : 1, 2 en 3 (Evangelische Liedbundel) Welk een vriend is onze Jezus 

Dankgebed 

Collecte? 

Slotlied: 

Lied 270 uit de Bundel Zingende Gezegend van AF Troost, op de melodie van Lied 248 

  

1. 

De Heer beschut wie bij hem schuilen 

Hij is een rots, een zon, een schild, 

een schouder om op uit te huilen, 

een stem die wind en water stilt. 

  

4. 

Wie weet wat ons de tijd zal leren 

hoe zal ons leven verder gaan; 

op alle paden leeuwen, beren? 

Vlak voor u zal de herder staan. 

  

5. 

Begeef u niet op eigen wegen – 

die lopen dood in een ravijn, 

maar laat zijn zorg u tot een zegen, 

zijn woord de weg ten leven zijn. 

  

6. 

Houd moed! Al gaat door duizend kuilen 

uw pad niet zo als gij het wilt, 

de Heer beschut wie bij Hem schuilen, 

Hij is uw rots, uw zon, uw schild. 

  

Zegen 


