
Jonge gezinnendienst zondag 12 april 
9:30 uur Gereformeerde Kerk Ommen 
Dominee Hans de Greef 
m.m.v. het kinderkoor ‘Een vrolijk geluid’ 
Thema: Geef nooit op! 
 

❖ Kinderkoor zingt 2 liederen 
OB Ik wil vandaag alleen maar zingen 
Ik sta op, de dag begint, 
ik schud mijn benen los. 
Haal mijn handen door m'n haar, 
ja ik ga totaal los. 
Ik kijk eens in de spiegel 
en geef mezelf een compliment. 
God heeft mij gemaakt, 
ik ben blij dat Hij mij kent. 
 
Ik wil vandaag alleen maar zingen, 
ik ben ontzettend blij. 
De reden is eenvoudig, 
God zorgt altijd voor mij. 
Ik wil dansen, ik wil zwaaien, 
ik wil stampen op de grond. 
En aan het einde van dit liedje 
draai ik één keer in het rond. 
 
Ik sta op, de dag begint, 
ik strek mijn armen uit. 
Mijn moeder roept: 'Nu even niet!!' 
als ik een liedje fluit. 
Op mijn bruine boterham 
strooi ik een berg hagelslag. 
Ik geniet van alles om me heen 
Dank U wel voor deze dag. 
 
Ik wil vandaag alleen maar zingen, 
ik ben ontzettend blij. 
De reden is eenvoudig, 
God zorgt altijd voor mij. 
Ik wil dansen, ik wil zwaaien, 
ik wil stampen op de grond. 
En aan het einde van dit liedje 
draai ik twee keer in het rond. 
 
Ik wil vandaag alleen maar zingen, 
ik ben ontzettend blij. 
De reden is eenvoudig, 
God zorgt altijd voor mij. 
Ik wil dansen, ik wil zwaaien, 
ik wil stampen op de grond. 
En aan het einde van dit liedje 
draai ik een keer, 
aan het einde van dit liedje 
draai ik twee keer, 
nee, aan het einde van dit liedje 
draai ik drie keer in het rond. 



OB en BB Alles is nieuw  
De nacht is voorbij 
Het licht schijnt over de horizon 
Ik voel me zo vrij 
En ik weet wel hoe dat komt, want 
Who oh 
U bent opgestaan 
opgestaan 
Alles is nieuw 
Alles is nieuw 
U bent mijn Vriend 
U gaf Uw leven op voor mij 
Zo onverdiend 
Ik dank U dat U stierf voor mij 
Who oh 
U bent opgestaan 
opgestaan 
Alles is nieuw 
Alles is nieuw 
Een nieuw begin, een nieuwe kans 
Dank U, Jezus, alles is volbracht 
U bent opgestaan 
Een nieuwe weg, een nieuwe start 
Dank U, Jezus, voor het lege graf 
U bent opgestaan 
We vieren feest want Jezus leeft! 
We vieren feest want Jezus leeft! 
We vieren feest want Jezus leeft! 
Alles in kleur 
Alsof ik zonder een filter kijk 
U geeft mij hoop 
Nooit meer hoef ik bang te zijn, want 
Uw licht komt op 
De duisternis voorgoed voorbij 
Het is zo speciaal 
Wat Uw liefde deed voor mij 
Who oh 
U bent opgestaan 
opgestaan 
Alles is nieuw 
Alles is nieuw 
Een nieuw begin, een nieuwe kans 
Dank U, Jezus, alles is volbracht 
U bent opgestaan 
Een nieuwe weg, een nieuwe start 
Dank U, Jezus, voor het lege graf 
U bent opgestaan 
Een nieuw begin, een nieuwe kans 
Dank U, Jezus, alles is volbracht 
U bent opgestaan 
Een nieuwe weg, een nieuwe start 
Dank U, Jezus, voor het lege graf 
U bent opgestaan 
We vieren feest want Jezus leeft! 
We vieren feest want Jezus leeft! 
We vieren feest want Jezus leeft! 



 
❖ Welkom – door Sanne 
❖ Bemoediging & groet 
❖ Gebed 
❖ Samen zingen: kinderopwekking 150 

Refrein: 

Vertrouw maar op God, 

wat Hij zegt, dat zal Hij zeker doen. 

Vertrouw maar op God, 

wat Hij zegt, dat doet Hij echt. 

In de Bijbel, daar zegt Jezus: 

'Ik ben bij je, elke dag!' 

Dus dat mag je zeker weten, 

wat er ook gebeuren mag! 

Couplet 1: 

Gods woord is als een zaadje, 

dat groeit in jouw hart. 

Als je het laat groeien, 

is het een goed begin. 

En als je eens niet weet, 

hoe het verder gaan moet, 

vraag het maar aan Jezus, 

want Hij weet het goed! 

(Refrein) 

Couplet 2: 

Niet bang zijn voor de donker, 

niet bang zijn voor de wind. 

Want God die houdt van jou, 

omdat jij bent zijn kind. 

Hij maakt de weg weer vrij, 

Hij draagt je door de pijn. 

Je hoeft niet bang te zijn, 

want Hij zal bij je zijn! 

(Refrein) 
 

❖ Sketch: Geef nooit op! 
❖ Kinderkoor zingt 2 liederen 

OB Kleuren kleuren  
Refr. 
Kleuren, kleuren, allemaal kleuren 
rood, oranje, geel, groen, paars en blauw 



God bedacht die prachtige kleuren 
anders was alles zo grijs en grauw (2x) 
 
Rood met geel wordt oranje 
blauw met geel wordt groen 
ja, met kleuren kan je 
heel veel dingen doen 
kleur een leuke kleurplaat 
maak een schilderij 
kneed een prachtig beeld met 
mooie kleuren klei 
 
Refr. 
Kleuren, kleuren, allemaal kleuren 
rood, oranje, geel, groen, paars en blauw 
God bedacht die prachtige kleuren 
anders was alles zo grijs en grauw 
 
Alles wat God gemaakt heeft 
is door Hem gekleurd 
en door al die kleuren 
word je opgefleurd 
zon en regen samen? 
kijk dan eens omhoog 
en zie al die kleuren in de regenboog 
 
Refr. 
Kleuren, kleuren, allemaal kleuren 
rood, oranje, geel, groen, paars en blauw 
God bedacht die prachtige kleuren 
anders was alles zo grijs en grauw 
BB Kleur de wereld 
(Couplet 1) 
Als je om je heen kijkt 
Zie je soms zo weinig licht 
Zit er soms verdriet achter een vrolijk gezicht 
Maar luister naar die zachte stem 
Die binnen in je spreekt 
Kom en kleur de wereld 
Kleur de wereld met licht 
(Refrein) 
Wij zijn niet gemaakt voor grijs 
Wij zijn niet gemaakt voor grauw 
Wij stralen als de zon 
Met zoveel kleur als kristal 
Laat iedereen het zien 
Liefde maakt je nieuw 
Kom en kleur de wereld 
Kleur de wereld met licht 
(Tussenstuk) 
Kom en kleur de wereld 
Kleur de wereld met licht 
(Couplet 2) 
Kom sta op en schitter 
Zijn liefde maakt je blij 
Zijn licht is next level 
En kleurt buiten de lijntjes 



Schijn je ware kleuren 
Tot alle angst verdwijnt 
Kom en kleur de wereld 
Kleur de wereld met licht 
(Refrein) 
Wij zijn niet gemaakt voor grijs 
Wij zijn niet gemaakt voor grauw 
Wij stralen als de zon 
Met zoveel kleur als kristal 
Laat iedereen het zien 
Liefde maakt je nieuw 
Kom en kleur de wereld 
Kleur de wereld met licht 
(Tussenstuk) 
Kom en kleur de wereld 
Kleur de wereld met licht 
(Brug) 
We kleuren niet alleen 
Door de regen heen 
Straalt zijn licht van hoop 
Als een regenboog 
Dus kleur maar raak 
Breng die hemel vibe 
Samen stralen wij 
Als God's schilderij 
(Refrein) 
Wij zijn niet gemaakt voor grijs 
Wij zijn niet gemaakt voor grauw 
Wij stralen als de zon 
Met zoveel kleur als kristal 
Laat iedereen het zien 
Liefde maakt je nieuw 
Om en kleur de wereld 
Kleur de wereld met licht 
(Outro) 
Kom en kleur de wereld 
Kleur de wereld met licht 
Kom en kleur de wereld 
Kleur de wereld met licht 
 

❖ NBV Schriftlezing: Mattheüs 7 vers 7 en 8 
7 "Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je 
worden opengedaan. 
8 Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal er 
worden opengedaan." 

❖ Samen zingen: Jezus is de goede Herder 
(Refrein) 

Jezus is de goede herder, 

Jezus, Hij is overal. 

Jezus is de goede herder, 

Brengt mij veilig naar de stal. 



1. 

Als je 's avonds niet kunt slapen, 

Als je bang in 't donker bent. 

Denk dan aan al die schapen, 

Die de Heer bij name kent. 

(Refrein) 

2. 

Als je wel eens alleen bent, 

En je hart is vol verdriet. 

Denk dan aan de goede herder, 

Hij vergeet zijn schaapjes niet. 

(Refrein) 
❖ Preek 
❖ Samen zingen: God heeft alle macht 

https://www.youtube.com/watch?v=7xjLS4pq0yo&list=RD7xjLS4pq0yo&start_ra
dio=1  

❖ Dankgebed 
❖ Kinderkoor zingt  

BB Waterdicht 
Laat me nou eens binnen 
Laat me nou eens toe 
Ik weet dat je 't moet willen, maar iemand moet beginnen 
Ik weet alleen niet hoe 
"Oh, maak je maar niet druk om mij 
Alles komt wel goed" 
Ik weet dat dat is wat je zegt 
Maar dat is niet hoe het voelt 
Je hoeft niet altijd waterdicht te zijn 
Laat het maar merken, dan maar niet de sterkste 
Want, nee, je hoeft toch niet perfect te zijn 
Verzet die bergen een andere keer maar verder 
Dus als je soms wil huilen en wil schreeuwen, het is oké 
En als het er niet uit komt, schat, dan schreeuw ik met je mee 
Je hoeft niet altijd waterdicht te zijn 
Laat het maar merken, dan maar niet de sterkste 
Dan maar niet de sterkste (dan maar niet waterdicht) 
Dan maar niet de sterkste (dan maar niet waterdicht) 
Wil je me beloven 
Dat je 't morgen weer probeert? 
Want ook al loop je over, de schaduw wordt steeds groter 
Als jij de pijn negeert 
Dus zeg alsjeblieft niet 
"Maak je maar niet druk om mij 
Alles komt wel goed" 
Je hoeft niet altijd waterdicht te zijn 
Laat het maar merken, dan maar niet de sterkste 
Want, nee, je hoeft toch niet perfect te zijn 
Verzet die bergen een andere keer maar verder 
Dus als je soms wil huilen en wil schreeuwen, het is oké 
En als het er niet uit komt, schat, dan schreeuw ik met je mee 

https://www.youtube.com/watch?v=7xjLS4pq0yo&list=RD7xjLS4pq0yo&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=7xjLS4pq0yo&list=RD7xjLS4pq0yo&start_radio=1


Je hoeft niet altijd waterdicht te zijn 
Laat het maar merken, dan maar niet de sterkste 
Dan maar niet de sterkste (dan maar niet waterdicht) 
Dan maar niet de sterkste, oh (dan maar niet waterdicht) 
Dan maar niet de sterkste (dan maar niet waterdicht) 
Dan maar niet de sterkste (dan maar niet waterdicht) 
Dus als je soms wil huilen en wil schreeuwen, het is oké 
En als het er niet uit komt, schat, dan schreeuw ik met je mee 
Je hoeft niet altijd waterdicht te zijn 
Laat het maar merken, dan maar niet de sterkste 
Dan maar niet de sterkste 

❖ Samen zingen: Zegen 
❖ https://www.youtube.com/watch?v=L5-t-8NQOvU&list=RDL5-t-8NQOvU&start_radio=1  

 
❖ Dominee: Zegen 

https://www.youtube.com/watch?v=L5-t-8NQOvU&list=RDL5-t-8NQOvU&start_radio=1

