
Liturgie stille zaterdag 2025 (19 april) 
 

We beginnen de avond met het zingen van Liedboek 598 (Als alles duister is) 

Tijdens het zingen wordt de kaars binnengebracht. 

Het licht (kleien kaarsjes) wordt in stilte doorgegeven aan iedereen. 

We doven de kaarsjes en gaan dan zingen: 

Zingen: LB 637 (O vlam van Pasen, steek ons aan) 

Opening 

Zingen: Opwekking 727 (Ik val niet uit zijn hand) 

Lezen: Mat. 27, 57-60 

Overdenking 

Zingen: Psalm 16: 4 en 5  

Doopvernieuwing  

Zingen: Ik leef  (Sela) 

Dankgebed 

GK ’17 gezang 209 (U zij de glorie) 

Heenzending 

 


