
Liturgie Paasjubel 20 april 2025 op begraafplaats Laarmanshoek om 8.00 uur 

 

Voorganger: ds. Kest Jelsma  

 

Leden Werkgroep Rondom Pasen: Rita Flokstra, Jan Companje, Herman Drost 

 

m.m.v. leden van Soli Deo Gloria 

  

 

Terwijl de mensen aankomen bij de begraafplaats speelt Soli Deo Gloria met als laatste 

Lied 213 Morgenglans der eeuwigheid  

 

Welkom  

 

Lied 220:1 

 (op de melodie De Heer heeft mij gezien en onverwacht gezang 487 liedboek 1973) 

 

Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon, 

een boom zijn armen uitbreidt naar de hemel, 

ja zelfs het zaad, diep in de akkergrond, 

zoekt naar het licht en opstaat om te leven, 

zo zoekt ons hart naar U, o eeuwig licht, 

zo taalt ons lied naar U, o God van vrede. 

 

 

Gebed  

 

Lezing: Mattheüs 28: 1-10 

 

1 Na de sabbat, bij het ochtendgloren van de eerste dag van de week, kwam Maria van 

Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. 

2  Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de 

hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. 

3  Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. 

4  De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. 

5  De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: ‘Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de 

gekruisigde, zoeken. 

6  Hij is niet hier, Hij is immers uit de dood opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kijk, dit is de 

plaats waar Hij gelegen heeft. 

7  En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: “Hij is opgewekt uit de dood, en dit moeten 

jullie weten: Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je Hem zien.” Onthoud dat ik jullie dit 

gezegd heb.’ 

8  Ontzet en opgetogen verlieten ze het graf; ze haastten zich om het aan zijn leerlingen te 

vertellen. 

9  Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Ze liepen op Hem toe, grepen 

zijn voeten vast en aanbaden Hem. 

10  Daarop zei Jezus: ‘Wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten 

gaan, daar zullen ze Mij zien.’ 

 

 



Zingen: lied 634: 1, 2 

 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 

Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan 

om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 

 

Licht moge stralen in de duisternis, 

nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 

Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 

Wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 

 

U wordt uitgenodigd een narcis op te halen om deze daarna bij een graf neer te leggen 

 

Soli Deo Gloria speelt O, vlam van Pasen steek ons aan lied 637  

  

 

Gebed bij het graf: 

 

God, onze Heer, Bron van ons leven, 

Het opkomen  van de zon elke vroege morgen 

zal voortaan spreken van het goede nieuws, 

het lege graf, het licht, onafgebroken trouw. 

Dat ook wij onvoorwaardelijk geloven 

dat Jezus het  licht voor alle mensen is, 

levenden en doden,  

voorgoed:  

mensen van U, 

Gods mensen van vrede, 

tot in eeuwigheid 

Amen 

 

U bent van harte uitgenodigd voor het Paasontbijt  in de Kern aan de Bouwstraat 

 

Daarna wordt in alle afzonderlijke kerken het Paasfeest gevierd! 

 


